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"18. yüzyıl ortalarında İngiltere'de başlayan ve 1850'den sonra ivme kazanarak diğer Batı Avrupa ülkeleriyle Kuzey Amerika ve Rusya'ya ve daha sonra da Japonya'ya yayılan Sanayi Devrimi insanlık tarihinin kuşkusuz en önemli evreleri arasında yer almaktadır." 


(Türkiye'de Sanayileşme, Doç. Dr. Fikret Şenses) 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SUNUŞ 


21. yüzyıl insanı, teknolojik anlamda yakaladığı ivmeye karşılık neden-sonuç ilişkisini halen tam manasıyla kurabilen bir belleğe sahip değil. Özellikle zamanın bu kadar hızlı aktığı, olayların bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçtiği bir devri alemde geçmişten günümüze "anlamlar" kazandırmak; hiçte kolay bir uğraş değil. 

Bugün yaşadığımız coğrafyaların ekonomik anlamda içine düştüğü darboğazın salt kırk-elli yıllık argümanlara dayandırarak izah etmeye çalışmanın pekte gerçekçi bir kuramlama olacağını inanmıyorum. Bu açıdan tarihte yaşanılan ekonomik ve siyasal olayların çok daha derinlemesine yapılan incelemelerle günümüzde yaşanan birçok soruna ışık tutacağı kanısındayım. 

Bu anlamda sanayi devrimini başta İngiltere olmak üzere Kıta Avrupa'sının yakaladığı bugünkü ileri gelişmişlik seviyesi- nin başlıca nedenleri arasında görüyorum. Sanayı Devrimi öncelikli olarak İngiltere'de başlasa da zamanla Kıta Avrupa'sına yayılmış ve bu süreç batının doğuya karşı kazandığı bir üstünlük olarak devam etmiştir. 

Sanayi Devrimi ile birlikte Batı dünyası sömürüsünü arttırmış, ekonomisini daha fazla güçlendirmiş; böylelikle çeperinde bulunan ülkeleri her anlamda erozyona uğratmıştır. Erozyona uğrayan bu ülkelerin başında Osmanlı İmparatorluğu gelmektedir. Sanayileşmenin Batıya kazandırdığı artıların, bir imparatorluğun ekonomisinde nasıl eksiye dönüştüğünü görebilmemiz açısından da Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasıyla her daim incelenmeye muhtaç bir olgudur... 


I. BÖLÜM 


1. SANAYİ DEVRİMİ 


Sanayi Devrimi başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeyi etkileyen ve etki alanı geniş olan bir yenileşme sürecidir. Bugünkü anlamıyla küreselleşme, modernizasyon, kapitalizm gibi kavramların doğuşu ve gelişimi Sanayı Devriminden bağımsız olarak düşünülemez, "İsa'dan önce 8000 yılındaki Tarım devrimi, XVII. yy. Sanayi Devrimi tarihsel gelişmenin sürekliliği içinde derin gedikler açmıştır. Bu iki devrim ile yeni birer tarih başlar, kendisinden öncekine nazaran dramatik ve tamamiyle yabancı olan, yeni birer tarihtir bunların herbiri." 

İlk olarak; Feodal dönemin Sanayi Devriminden önce geldigini tesbit ettikten sonra Fukuyama'nın sonunu getirdiği tarihin 
(7) Sanayi Devrimiyle başladığını söyleyebiliriz. Feodal dönemı 1500 ile 1700'lerin sonuna kadar alırsak; "Rekabete ve küçük işletmelere dayanan ve kapitalizmlerin henüz ulusal çerçevede ulusal sınırlar içinde faaliyet gösterdikleri dönem, 1800'lü yılların sonuyla 1900'lerin başında büyük firmaların, firma gruplarının tekellerin ortaya çıkıp ulusal kapitalizmleri dünya sahnesinde boy ölçüştüğü özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında Amerikanca ve İngilizcede Monopoly Capital de- 


I. Dünya Ekonomi Tarihi, Carlo M. Cipolla çev: Ahmet Angın, s.17, 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nen dönem ve Transnasyoneller denilen çok uluslu şirketlerin büyük bir güce ve etkinliğe ulaştığı 1980'lerin, 1990'ların Küresel kapitalizminin gelişmesini öncelleyebiliriz.''2 

Ünlü Fransız iktisatçı François Perroux Kapitalizmin gelişim evresini 4 kısma ayırmış; ilk sırada küçük çaplı üretim alanlarının yerini daha geniş üretim alanlarına bıraktığını dile getirip Kapıtalizme evrilen sürecin buradan başladığını vurgulamıştır. 
Bu değişimin temel nedeni Sanayı Devrimiyle beraber gelişen fabrikasyon üretim ilişkilerinin üretime hakim olmasıdır.” 

- Sanayi Devrimi ile birlikte, insanların yaşam biçimleri de değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklik, önemli ölçüde daha sonraları şekillenecek olan tüm toplumsal yapıların kodlanmasında kapsamlı bir etkiye sahip olmuştur. Şöyle kı Sanayi Devrimi ile birlikte toplumların gelenekleri, davranış biçimleri ve kuralları tümüyle değişmiştir. Örneğin daha önce evlerinin yakınında bulunan atölyeler terk edilmiş, üretim evlerden çıkıp fabrikalara taşınmıştır... Böylelikle kent kültürü de ortaya çıkmaya başlamıştır. Büyük aile tipi, yerini çekirdek aile tipine bırakmıştır. 

Yeni üretim biçimlerinin kullanılması, önce ekonomiyi daha sonra sosyo-kültürel yapıyı, bütün bunlarla birlikte siyaseti etkilemiştir. Kapitalizmin temel dayanağı olan sermaye birikimi, Sanayi Devriminden sonra oluşmuştur. İş bölümü yapılmasıyla, üretimdeki verimlilik artmış yeni teknolojiyle birlikte, sermaye birikimi sağlanmıştır. Yeni teknoloji maliyet avantajı ve insan gücünden daha etkin yararlanma olanağını sağlamıştır. "Özellikle Sanayi Devrimi, XVII. yüzyılda ortaya çıkan anonim şir- 


2. Fikret Başkaya, Küresileşme mi Emperyalizm mi? s.199, Ankara Ütopya Yay.) 

* Kapitalist ekonominin Küreselleşme olgusunu yaratması ve geliştirmesi ve buna bağlı olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan değişimler sonucunda oluşmuştur. Savaştan sonra meydana gelen teknolojik ilerleme ve modemizasyon (her alanda) uluslararası pazarlara girişi kolaylaştırmış, çokuluslu şirketlerin piyasaya müdahil olmasıyla sermaye hareketlilik kazanmış, devletin varlığı küçülmüş, böylelikle de bir nevi ulusal pazarlar ortadan kalkmaya başlamıştır. 
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ketler, XIX. yüzyılda gelişmiş mali sermayenin toplanmasına ve büyük sermayelerin küçüklerine egemenliğine imkan vermiş, geçen yüzyıl sonlarına doğru meydana gelen karteller ve iröstler mali sermayenin sanayi dallarında, milli ve milletlerarası monopoller kurmasını sağlamıştır."'6) 
i Ekonomi, Sanayi Devrimiyle büyük bir altüst oluş yaşamış hatta küresel bir ekonomi mantığının ilk nüveleri de Sanayi Devriminin gelişim sürecinde atılmıştır. "Sanayi Devrimi tikelcilik, evrenselcilik macerasında, ekonominin olası özerk bir alan olarak açığa çıkmasını içeren başka bir önemli evreyi oluşturdu. Piyasa ekonomisi, aynı anda hem evrenselci, olası küresel, toplumsal etkileşimin, mübadelelerin bir aracını hem de toplumsallığın dayanışmasının geleneksel biçimlerine, “Tehlikeli” bir tecavüzü temsil etti.''( 

Sanayı Devrimi bugün kullandığımız kavramların, İiteratürlerin, toplumsal yapının, şirketlerin, para piyasalarının oluşmasında temel bir faktördür. "Tarihin başlangıcından XIX. yüzyıldaki Sanayi Devrimine kadar yönetim ve örgüt faaliyetleri çoğunlukla toprak, din ve askerlik eksenleri üzerine yoğunluk kazanırken, bu dönemden sonra meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlerin daha önceden pek tanınmayan yeni kurumlar ve yapıların ortaya çıkmasına ortam hazırladıgı görülmektedir. Geçen yüzyılın yeryüzüne getirdiği sosyal tabakalaşma yaygın ve özel kamu örgütlerini, kitle partileri ve sendikalar gibi formel ve informel örgütlenmeleri kapsamaktadır. Her çağ ve dönemde var olan yönetim ve örgütlenme faliyetleri, XIX. yüzyılın yaşadığı büyük değişim ve dönüşümlere bağlı olarak toplumların çok farklı alt gruplarını içine alacak şekilde daha geniş bir kesimi kapsamaya başlamıştır. Sa- 


3. Yurt ve Dünya Dergisi, Ocak 1994, sayı:37, Muvaffak Şeref, "(Günün TerimlerizDemokrasi”, 5.23) 

4. Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Roland Robertson, Bilim ve Sanat Yay., çev: Ümit Hüsrev Yolsal) 


13 


nayi Devrimi sonrası gelişmeler, ekonomik anlamda özel şirketlerin ve kamu teşebbüslerinin, sosyal güvenlik alanında, sendika ve kooperatiflerin, siyasal düzeyde ise siyasi partilerin ve bir kısım derneklerin doğuşunda önemli bir arka plan teşkil etmektedir."(5 

Sanayi Devrimiyle ortaya çıkan en önemli olgu, toplumun hiyerarşik olarak iki sınıfa ayrılmasıdır. "79. yüzyıl başında endüsiri devriminin meydana getirdiği büyük ekonomik gelişme, önce üretim araçlarına sahip küçük bir ayrıcalıklı sınıf, sonra da geniş bir mülksüz proleterya sınıfı yaratmıştır."'(6) Hobsbawn'ın dediği gibi: "Bu devrim en azından tarımın ve kentlerin icadından beri dünya tarihinin muhtemelen en önemli olayı olmuştur." 

Başlangıç tarihi net olarak belirlenemese de, Sanayi Devrimi dönemini, Watt'ın buhar makinasını buluşuyla başlatabiliriz. 


5. Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu, Türk Demokrasisinin Çıkmazları, s.15, Berikan Yay., Ankara) 

6. Modem Politika Teorileri, C.E.M. Joad, Habora Yayınevi, İst. 1966, 5.19) 

7. Eric Hobsbawn, Devrimler Çağı 1789-1848, Çev: Jülide Ergüder, Alaaddin Şenel V Yayınları., 1989, 5.59) 


14 


1.1. İNGİLİZ SANAYİ DEVRİMİNİ 
HAZIRLAYAN KOŞULLAR 


1.11. CROMWELL İSYANI 


Sanayı Devriminin hazırlayıcısı olarak takdim edebileceğimiz Cromwell'in başlattığı isyan, Sanayi Devriminin önceli olarak incelenmeye muhtaç bir olgudur. Cromwell'in Sanayı Devrimine etkisiyle Sanayi Devriminin kapitalizmin doğuşuna ve gelişimine yaptığı öncülük içiçe geçmiştir. "Esas olarak feodal olan eski bir düzeni koruyan devlet iktidarı şiddet yoluyla alaşağı edilmiş, iktidar yeni bir sınıfın eline geçmiş ve böylece kapitalizmin daha özgür gelişmesi mümkün kılınmıştı."'8 

İngiltere'de Sanayi Devriminin itici gücü olan burjuvaların, etkinliği ve İngiltere'nin yıllar sonra uğrayacağı sosyal ve ekonomik değişimlerde Cromwell ayaklanmasının çok önemli etkisi vardır. Cromweli, ailesinin durumu itibariyle siyasetin içinde büyümüştü. Babasının I. Elizabeth döneminde parlamento üyesi olması sebebiyle politikaya da uzak kalmamıştır. Cromwell'in kendisini doğrudan siyasetin içinde bulduğu yıllar 1628-1629 yıllarıdır. Bu yıllar Cromwell'in Huntington ilçesinden parlamento üyesi şeçildiği yıllardır. Ne yazık ki I, Charles'in parlamentoyu kapatmasıyla birlikte Cromwell'in üyeliği de geçersiz hale gelmiştir. 1640 yılında parlamentonun tekrar açılmasıyla birlikte Cromwell, Cambridge'den parlamentoya girdi. 


8. 1640 İngiliz Devrimi, s.13, Kaynak Yay., 1997) 


Cromwell'in tahta çıkmasıyla burjuvalar, büyük toprak sahipleri ve asillerin devlet yönetiminde etkinliği artmıştır. Kral 1. 
Charles'ın harcamalarına kaynak bulunması için topladığı parlamentoyla arasının açılması Cromwell isyanını hazırlamış, Charles'ın kendi isteklerini kabul etmeyen parlamentoya karşı şiddet kullanması isyanı alevlendirmiştir. Fransız devriminde olduğu gibi burjuvalarla birlikte halkın beraber hareket etmesi burada da söz konusu olmuştur. Charles'in halktan topladığı ağır vergileri yenilemek istemesi ve parlamento içinden buna karşı çıkanların bulunması Charles'in İngiliz halkı nezdinde saygınlığını ve iktidarını zedelemiştir. "İngiltere'de herşeyden önce yeni vergiler için parlamento onayı gerekiyordu ama ne tür vergi çıkarılırsa çıkarılsın, toplama maliyetlerini zar zor karşılıyordu. Bir tahmine göre Charles'in istediği her tür vergiyi parlamento kayıtsız şartsız kabul etse bile bu miktar , Charles'in ihtiyacının yarısını bile karşılamayacaktı."'© 

Kralın harcamalarına daha fazla dayanamayan zengin sınıf bu sorunu farklı açılardan çözmeye yönelmiş, Cromwell sadece halk tarafından değil ilerleyen zamanlarda, parlamento tarafından da desteklenmiştir. Cromwejl'in önderliğinde ve parlamentonun desteğinde gelişen bu isyan, bazı çevrelerce dinsel açıdan ele alınsa da Cromwell başlattığı isyanı dinsel bir nitelik taşımıyordu ya da dinsel amaçlı bir isyan değil, sosyal ve ekonomik nedenlerle oluşan bir isyandır. 

1641 yılında parlamento üyeleri 1. Charles'e yazılı bir uyarı- 
da bulundular, metnin özetinde dinsel gericiliğe karşı Charles'in önlem alması isteniyordu. Charles bunu dikkate almadı ve kendisine ordu kurmak üzere harekete geçti. İşte bu andan itibaren Krala karşı olanlarla Krallık arasında bir mücadele başlar. Fakat hiçbir şekilde Cromvwell devriminin salt dinsel açıdan elde edil- 


9. Toplumsal Tarih, Temmuz 2002, sayı 103, 5.29, İngiliz İç Savaşı, Tolga Gümüş) 
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mek istenen haklar için başladığını ya da başlatıldığını söyleyemeyiz. Öyle ki Cromwell koyu bir Calvinci olmakla birlikte püriten görüşün yayılmasına da yardımcı olmuştur. Cromweli iktidara geldikten sonra yayınlattığı bir genelgeyle Yahudilerin adaya tekrar gelmesine olanak sağlamıştır. Alınan bu karar İngiltere'nin önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır... Bir çok Yahudi adaya yerleşmiş ve birikimlerini de beraberinde getirmiştir. Adaya yerleşen Yahudilerin bir çoğu tüccardı. İçlerin- de bilim adamları ve sanatçılar da vardı. Cromwell'in bu kararı İngiltere'nin geleceğinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. 

Cromvwell isyanının önemli sonucu, İngiltere'ye cumhuriyetin gelmesine olanak sağlamasıydı. 

1649 yılında İngiltere'de cumhuriyet rejimi kuruldu. İktidar 
tamamen parlamentodaydı. Parlamentoda 150 tane üye vardı ve Lordlar Kamarası kaldırılmıştı. Kurulan cumhuriyet, İskoçya ve İrlanda'da Kral yanlılarının çıkardığı ayaklanmalarla zor duruma düşürülüyordu. İskoçyalılar (1. Charles'ı kral ilan edip yeni rejime karşı bayrak açtılar. 1651'de cumhuriyet ordusu II, Charles taraftarlarını yenilgiye uğratmış, II. Charles Fransa'ya kaçmak zorunda kalmıştır. 

Adadaki cumhuriyet rejiminden, Kıta Avrupasındaki ıktidarlar da pek memnun değildi. El altından HM. Charles'a destek veriyorlardı. Bu desteği Hollanda 1651 yılında cumhuriyetçiler tarafından çıkarılan "Act of Navigation" kararıyla ödedi. Bu kararla İngiltere, adaya gelecek malzemelerin Hollanda gemileri tarafından taşınmasını yasaklıyordu. Bu kararın iki nedeni vardı. Birincisi Hollanda'nın deniz ticaretinde olan varlığını yok etmek, ikincisi ise Hollanda kralı 11. William'ın, 1. Charles'a verdiği desteğe karşı onu yaralamaktı. Kararın hemen akabinde Hollanda İngiltere”ye savaş açmış ve kaybetmişti. Adada parlamento ordu arasındaki gerilimde giderek artıyordu. Ordu parlamentonun halkı temsil etmediğini ve değişmesi gerektiğini düşünüyordu ve öyle de oldu. Parlamento üyelerinin üyelikleri silindi ve yeni bir parlamento kuruldu. Bu parlamento öncekilerin akıbetine uğramamak için, ordunun hakimiyetini en aza indirmek istedi. Ordudaki asker sayısını azaltmak isteyince karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle parlamento, yetkisini Cromwell'e devretmiştir. Cromwell yeni bir yasa hazırlattı, bu yasa Cromwell'i tek başına iktidar yapıyordu. 

Cromweli 1654 yılında parlamentoyu tekrar açtı fakat ordu ve parlamento arasındakı gerilim hâlâ sürdüğü için parlamento tekrar feshedildi. Adada askeri bir yönetim kuruldu. Daha sonra 
1656 İspanya savaşı nedeniyle parlamento tekrar toplandıysa da 
Cromwell'in bu girişimi de başarıyla sonuçlanmamıştır. 1656 
yılına Cromwell öldüğünde İngiltere'de tam manasıyla yerleşik bir cumhuriyet yoktu, ama güçlü bir İngiltere vardı. İngiltere Akdeniz'e inmiş, Baltık Denizi ticaretine hakim olmuş, Kıta Avrupası'nın büyük ülkeleriyle, siyasi ve ticari münasebetlerde bulunarak önemli antlaşmalar imzalamıştı, (Bu isyanda İngiltere'nin içinde bulunduğu dinsel belirsizlik ve mezhepsel üstünlük mücadeleleri de etkili olmuştur.) 

"Bu dönemde İngiliz askerleriyle Avrupa'daki askerler arasındaki fark kapanmış, deniz kuvvetleri yenilenerek donanma otuzdokuz tekneden (1649) seksen tekneye (1651) çıkartılıp, iki kattan fazla büyümüştür.00 Böylelikle İngiltere - nin, ileriki yıllarda tek başına dünya gücü olmasının ilk adımları atılmış ve denizaşırı ülkelere yapılan seyahatlerin olanakları sağlanmıştır. 

"Robert Brenner İngiliz devrimi hakkındaki çok önemli incelemesinde on yedinci yüzyıla gelindiğinde askeri üstünlük, devlet tekelleri ve hükümet desteğinin hep birlikte Akdeniz'de ticari bir üstünlük kazanılmasını sağladığını ve bunun da “bir sonraki yüzyılda İngiltere'nin ticari gücünün bütün dünyada 


10. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, İş Bankası Yay, 1990, s.74-75) 
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artmasına yol açtığını yazar.” Yine aynı etkenler, İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda ve daha sonra Güney Asya'da yayılmasını sağlayarak, güçlü bir üs kazandırmıştı. Devrimin büyük başarısı; ticari kalkınmaya verilen hükümet desteğini neredeyse bir ilke düzeyine çıkarmış olmasaydı. Devlet gücü, maceracı İngiliz tüccarların İtalyan ve Flaman rakiplerinin yanı sıra güçlü Alman Hansa tüccarlarını da koymalarını sağlamış; ticari bakımdan daha ileri ama askeri bakımdan daha zayıf olan Hollandalıları da Kuzey Atlantik'ten çıkarmıştır. Hindistan'ın fethi; İngiltere'ye on sekizinci yüzyılda dev kârlar sağlarken, İngiliz devletinin kıtadaki rakiplerinin çok ötesinde daha önce eşine rastlanmadık bir etkinlik ve ölçekte genişlemesini.””(0 sağlamıştır. Cromweli'in başını çektiği isyan, daha sonra devrim niteliğini kazanmıştır. 

Bu devrim İngiltere'nin ekonomik ve sosyal yapısında belirleyici bir etken olmuştur. "Cromwell'in ölümünden sonra LI. 
Charles'in tahta çıkması, Cromvwell devrimini sona erdirmekle birlikte, hiçbir şekilde tersine çevirememiştir."'(1 Cromwell ayaklanmasının da gösterdiği gibi Sanayi Devrimi ekonomik alanda gelişim gösteren faaliyetlerle birlikte toplumsal belirlemeciliğin etkin olduğu bir süreçte oluşmuştur. İngiliz burjuva devrimi olarak niteleyebileceğimiz Cromwell devrimi İngiltere yi Kıta Avrupası'nın önüne taşımış; siyasal özgürlük ticarette de kendini göstermiştir. İngiltere özellikle denizlerde her açıdan üstün hale gelmiştir. 


(1, Aktaran Noam Chomsky, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, Metis yay.1995 çevwAli Çakıroğlu, Tuncay Birkan 
12. Avrupa'da Devrimler 1492-1992, Charles Tiliy, Afa Yay., 1995, s.176) 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1.1.2. İNGİLİZ EKONOMİ VE SOSYO-POLİTİĞİ 


İngiltere'de Sanayi Devrimini hazırlayan ekonomik koşullar, XVI. yy başlarında gelişmeye başlamıştır. Bu dönemden önce İngiltere'de ekonomik ilişkiler, büyük oranda tarımsal üretime dayanmaktadır. İngiltere'de tarımsal üretim manor adı verilen büyük çiftliklerde yapılmaktaydı. Diyebiliriz ki Sanayi Devriminden önce manor örgütlenmeler tamamen toprağa hakımdı. 
(İngiltere'de bütün topraklar kralın mülküydü ve bu toprakları ancak o dağıtabilirdi. Manorların başındaki lordlar ise kraldan başlayarak en alttaki köylüye kadar inen hiyerarşının sadece bir basamağıydılar.) Bu büyük çiftliklerin yönetimi yine lordların elindeydi. 

Manor toprakları kendi içinde 3 bölüme ayrılmaktaydı: 

1) Lordlar için işlenilen topraklar. 

2) Köylülerin kendileri için işledikleri topraklar. 

3) Köylülerin ortak olarak kullandıkları topraklar. 

Lordlar için ayrılan topraklara demesne adı verilirdi. Köylürler bu toprakları işlemek zorundaydılar. İşledikleri bu topraklar için lordlardan hiçbir ücret alamazlardı. Köylüler kendi toprakları için lordlara para veya ürün verirler, vergi öderlerdi. 

"Serf olarak adlandırılan köylüler işlediği toprağın sahibi olan Senyörün aynı zamanda siyasi ve hukuki otoritesine de tabiydiler. Böylece manor olarak bilinen ve özgül bir üretim örgütlenmesine sahip olan senyör işletmeleri, hakim sınıfın üreticiler üzerindeki siyasi ve hukuki egemenliğini yürütmesi- ne ve üreltikleri artığa ekonomi dışı bir zor mekanizmasıyla el koymasına” neden oluyor; “aynı anda manorlar sahne alarak feodal üretim düzlemindeki çekirdeği oluşturuyordu.”43 

Ortak kullanılan alanlarsa, manorların içinde kalan ve köylülerin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıkları ormanlar, su kenarları, 


13. Selim Somçağ, Avrupa'da Feodalizmin Evrimi, Bağlam Yay., 5.9) 
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meralar vb. yerlerdi. Bu alanda kullanılan üretim faktörlerinden biri ınsan gücü, diğeriyse hayvan gücüdür. Bu yüzden üretimde düşük verim elde edilmekte ve kişi başına düşen mılli gelir az olmaktaydı. Nüfusun büyük bölümü, tarım alanında çalışıyordu. İş bölümünün yaygın olmaması, üretimin bireysel anlamda olması, kişi başına düşen gelirin az olmasına sebep olmuştur.* 
Paranın kullanımının yaygın olmaması (daha çok değişim ve takas yoluyla olması) sermaye birikimini de engellemiştir. 

"1700 öncesinde İngiliz tarımında, toprak ve üretimin yogunlaşması yönünde açık bir eğilim vardı. XVI yüzyılın en kalabalık grubu olan onte çifiçilerinin (yeoman) sayısı 1700'e gelindiğinde önemli ölçüde azalmıştır. Ancak söz konusu tarihte yine de işlenen toprakların yarısı ortaçağın bir özelliği olan “açık çiftlik” esasına göre işleniyordu. Bu uygulamaya ise teknik gelişmeyi yavaşlattığı ve kişisel insiyatifi azalttığı gerekçesiyle karşı çıkılıyordu.”(18) 

Demesneyı işleyen köylülerin hiçbir sosyal ve mülkiyet haklarının olmaması, bize bu tip bir anlayışın köleci toplumla özdeşleştiğini gösteriyor. Tamamen karnını doyurmak için çalışan bu kesimin işlediği topraklardan elde edilen verim de haliyle düşük kalıyordu. 

Kendilerine tahsis edilen toprağı işleyen ve bunun karşılığında lorda para veren kesime “vwi/fien” deniyordu. Viilienler mülkiyet sahibi olabiliyor, çocuklarını okutabiliyorlardı. Fakat her açıdan lordlarına bağlıydılar. Lordların villienler üzerinde her türlü egemenlik hakkı vardı, yalnızca Lordlar villien'lerin hayatlarına kast edemiyorlardı., Villienlerden başka Lord'lara hizmet eden bir kesimde “cottor"lardı. Cottorların villienlerden farkı kendilerine verilen toprağın daha az olması ve başka mesleklerle de uğraşabilme şansına sahip olmalarıydı. 


14. Sanayi Devrimi, IL.yy., d.t. 1978, Teksir. 
*Kişi başına düşen milli gelirin az olması şehirleşmeyi de engellemiştir. 
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İngiliz tarımının gelişmesine en büyük etken, yaşanan sosyal olaylardı. Bu olayların başında Fransızlarla yirmi ikı sene yaptkları savaş geliyordu. Başta bu etken olmak üzere tarımsal ürünlere olan ihtiyaç artmış, bu ilgi tarımsal ürünlerin fiyatında bir artışıda beraberinde getirmiştir. Bu artışın bir nedeni de, tarımsal alanlarda daha çok erkeklerin çalıştığı düşünülürse, çalışan erkeklerin cephede olması ve bu yüzden toprağın işlenememesi; savaşan ordunun ihtiyacı olan yiyeceklerin büyük kısmını tarımsal alandan elde edilen yiyeceklerin oluşturması; önce tarımsal ürünlere olan ilgiyi arttırmış daha sonra bu ürünlerin fiyatını yükseltmiştir. "Yksek fiyatlar, pazar için üretim sürecini ve buna bağlı olarak ticari hareketini büyük ölçüde hızlandırmıştır."'05) 

Savaş bittikten sonra, durum tersine bir hal almış ve hükümet bu durumu eski halıne (tarımsal ürünlerin fiyatını arttırmak) getirmek için bir dizi yasa çıkarmış ama bu yasalar, daha sonra yapılan baskılar sonucu kaldırılmıştır. 

İngiltere'de Sanayi Devrimini hazırlayan koşulların XVI. 
yüzyıldan sonra başladığını belirtmiştik. Bunun nedenlerinden biri de coğrafi keşiflerdir. Özellikle Colomb'un 1492'de Amerika'yı keşfiyle zengin hammadde kaynaklarına ulaşmıştır. Bu keşifler tek başına sebep olarak gösterilemese de İngiltere üzerinde ve Avrupa genelinde ekonomik açıdan, çok önemli gelişmelere sebep olmuştur. XVI yy. sonlarına doğru İngiltere'de tarım alanında üretim yoğunlaşmış, tarımsal alanda kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olması verimliliği arttırmıştır. 

İngiliz ekonomisinin büyük bir kısmını XVI. y.y başlarına kadar tarımsal ekonomi oluşturuyordu. Tarımsal ekonominin yüzdesi ulusal gelirde oldukça yüksekti. Tarım XVLI y.y. sonlarına kadar temelde XI. yüzyıldan kalma metodlarla yapılıyordu. 
İngiltere'de tarım Tudor Hanedanı zamanında gelişmeye başla- 


15. Sanayi Devrimi, age) 
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mıştı. Bunun nedeni de kiliseye ve soylulara ait toprakların Kral tarafından başkalarına dağıtılmasıydı, Toprak verilen bu kişiler soyluydu. Fakat emsallerinden farklı olarak toprağı işletmişler, gübre kullanımını etkin hale getirip tarım ve hayvancılığı yaygınlaştırmışlardır. Bu olumlu icraatlar neticesinde İngiltere'de kırsal alandan daha fazla ve verimli ürün elde edebilmek için devlet çıftlıkleri kurulmuş, bu da tarıma olan ilgiyi artırmıştır. 

"İngiltere'de 1770'lerde çalışan nüfusun 9o40'ı tarımdaydı. Almanya'da benzer oran 1890'da, A.B.D'de 1895'te gerçekleşti. 1840'ta, sözü edilen oran, İngiltere'de 9e20 oldu. AL manya bu düzeye 1910'da, A.B.D ise 1925'te ulaşabildi. Milli gelirde tarımın payı İngiltere'de 1770'de 9e45, 1870'de Yel5 idi. Bu açıdan Fransa İngiltere'nin düzeyine 1870'de ulaştı. 
İngiltere”nin 1870'deki oranına, ise Japonya ve İtalya ancak 1960'da erişebildi.''(06) 

Bu verilerden de anlayacağımız gibi, İngiltere hızla sanayileşen bir ülke profili çizmiştir. Özellikle "19. yüzyılda İngiltere'de kapitalizm, feodalizmin tamamen yerini almış ve ayrıca diğer ülkelere de büyük ölçüde yayılmıştır."'an 


1.1.3 İNGİLİZ TİCARETİ 


İngiliz ticaretini iki kısma ayırabiliriz. Birincisi ülke içinde yapılan ticaret yani iç ticaret, ikincisi ülke dışında özellikle deniz aşırı ülkelerle yapılan dış ticaret. İngiltere'nin bir ada ülkesi olması nedeniyle, dış ülkelerle yaptığı ticaret hacmi her zaman için önemini korumuş, dış ticarette elde edilen kâr iç ticarette elde edilen kârdan yüksek olmuştur. Ülke içi ticaretin genişle- 


16. Sanayı Devrimi, age) 
17. Marksizmin El Kitabı, Emile Burs, Türkçesi: Mehmet Dikmen, Sarmal Yayınevi, 5.23, 1992) 
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mesine olanak sağlayan en önemli olay, 1707 yılında İskoçya ve Galler'in İngiliz Krallığına katılmasıdır. İskoçya ve Galler'in İngiliz Krallığına katılmasıyla coğrafyalar arasındaki sınırlar kalkmış; böylelikle İngiliz tüccarların bu pazarlara girmeleri, hakimiyet sağlamaları çok daha kolay olmuştur. 

İskoçya ve Galler coğrafi konumlarının özgünlüğü nedeniyle geçimlerini daha çok hayvancılıkla ve tarımla sağlayan bölgelerdi. Ticari açıdan ilk bakışta bu ülkelerin bir cazibesi yoktu. Bölgelerin İngiltere'ye katılmasıyla birlikte bir çok yerleşim yeri üretim merkezi haline gelmiş ve bölgenin zenginlik unsuru olan ürünler (tütün vb.) İngiliz tüccarlar tarafından dış ülkelere pazarlanmaya başlanmıştır. Bu sayede Galler ve İskoçya'nın birçok yerleşim yeri hızlı nüfus artışı ve yükselen gelirle tanışmıştır. 

Biraz önce de değindiğim gibi İngiltere'nin dış ticaret hacmi iç ticaret hacminden herzaman için büyük olmuştur. Dış ticaretin belkemiğini deniz aşırı ülkelerde kurulan kumpanyalar oluşturmuştur. Bu kumpanyaların en önemlilerinden biri de 1600 
yılında kurulan Doğu Hindistan Kumpanyası'dır. Tüccarlar bu kumpanyalar dahilinde ticaret yapıyor ve beli sınırların dışına çıkamıyorlardı. İngiliz tüccarlar bu kumpanya aracılığıyla ekseriyetle baharat ithal ediyorlardı. Zamanla baharatla birlikte kumaş da ithal etmeye başladılar. Bu durum İngiliz kumaş üreticilerini kızdırdı. Çünkü bu kumaşlar İngiltere'de üretilenlerden farklıydı. Hem nitelik açısından daha kaliteli hem de İngiliz kumaşlarına nazaran daha ucuzdular. İngiliz hükümetine baskı yapan tüccarlar hükümete ülkeye dışarıdan kumaş sokulmasını yasaklattılar. Tüccarlar bu kumpanyalardan çok sonraları porselen ve çay ürünleri ithal etmeye başladılar. Tüccarlar buradan İngitere'ye götürdükleri malları hem iç pazara satıyor hem de Kıta Avrupası'na ihraç ediyorlardı. Kumpanyalar ayrıca devlete vergi vermek zorundaydılar ve süreye tabiydiler. Kumpanyaların kurulması da devletin iznine tabiydi. 
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1.1.4. İNGİLİZ DENİZ TİCARETİ 


İngiltere'nin ekonomik ve siyasal anlamda ilerlemesinin temelinde, denizlere hakim bir bir ülke olması yatar. İngiltere coğrafi konumu itibariyle denizciliğe büyük önem veren ve kendi denizciliğini koruyan ve bunun için yasalar çıkartan bir ülke olmuştur. Örneğin 1381 yılında İngiliz tüccarların ithal veya ihraç ettikleri malları yabancı bir ülkenin gemisiyle taşımaları yasaklanmıştır. İngiltere denizcilik alanında özellikle Kraliçe I. Elizabeth zamanında önemli gelişmeler kaydetti. İngiliz denizciliği Amerika'nın keşfiyle başlayan süreçte ve kolonileştirme faaliyetleriyle birlikte, büyük bir ekonomik girdi elde eden bir sektör haline geldi. 

İngiltere, denizcilik alanında Hollanda'nın bağımsızlığına kadar Avrupa'nın en güçlü ülkesiydi. Hollanda'nın İspanyollara karşı bağımsızlığını kazanıp deniz ticaretine ağırlık vermesiyle iki ülke her alanda burun buruna gelmiştir. İngiltere denize Hollanda'dan daha fazla gemi indirmek için gemi yapımındakı vergileri kaldırmış, gemi yapımını teşvik etmeye çalışmıştır. Çünkü İngiltere'de yapılan gemilerin maliyeti yüksekti. Bunun nedeni, gemi yapımı için gerekli olan ürünlerin özellikle kalın ağaçların İngiltere'de sık bulunmamasıydı. Dışarıdan getirilen bu ağaçlar haliyle, gemi yapımının maliyetini artırıyordu. İşte bu yüzden devlet gemi yapımının yürütülmesi için vergi alımını kaldırmıştır. 

1651 yılında çıkartılan “Act of Navigation” Denizlerde Seyahat Kanunu ile Hollanda gemilerinin, İngiltere'ye herhangi bir ürün taşıması yasaklanmıştır. İngilizlerin kolonileriyle veya sömürgeleriyle yapılan ticarette yalnızca İngilizlere ait gemilerin kullanıması esas alınmış ve Hollanda gemilerinin, İngiliz limanları, kolonileri, kısacası İngiliz ticaretinin yapıldığı yerlerde faaliyette bulunmaları yasaklanmıştır. 
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Askeri gücünü kendine dayanak yaparak bu kanunu çıkartan İngiltere, bir açıdan Hollanda ekonomisini çökertmeyi hedefliyordu. Hollandalılar bu yasadan sonra kaybedecek bir şeyleri- nin olmadığını düşünerek 1652 yılında İngiltere'ye savaş ilan etmiştir. Savaş iki sene sürmüş, sonunda Hollanda'nın denizlerdeki ilerleyişinin önü kesilmiştir. İngiltere aynı zamanda, İsveç Kralı ile imzaladığı antlaşma ile Hollanda'nın Baltık Denizinde- ki ticaretini de engellemiş ve denizlerde tam bir hakimiyet sağlamıştır. Bu da büyük bir ekonomik hasıla getirmiştir. 

1700'lere gelindiğinde İngiltere; 1713'te imzaladığı Utrecht anlaşmasıyla Hollanda'dan sonra Fransa'nın da önünü kesmiş, Kuzey Amerika'da bulunan birçok Fransız kolonisini egemenliği altına almıştır. Bu anlaşmanın İngiltere için en önemli kazanımı, köle ticaretini tekeline almış olmasıdır. Bu antlaşmayla Cebelitarık Boğazı'nın denetimi İngiltere'ye bırakılmıştır. 

İngiltere ve Fransa arasında 1756 yılında başlayan ve 1763'te sona eren 7 Yıl Savaşının neticesinde, İngiltere hem en geniş sınırlarına ulaşmış hem de denizlere hakim olan tek ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir. 1763'te imzalanan Paris anlaşması ile Kuzey Amerika'daki en gözde Fransız yerleşim yeri Ouebec dahil olmak üzere birçok Fransız kolonisi İngiltere'nin eline geçmiştir. 


1.1.5. İNGİLİZ DOKUMA SEKTÖRÜ 


İngiltere'de endüstri daha çok dokuma alanında faaliyet göstermiştir. Zamanla dokuma sektörü İngiltere'de millli bir uğraş alanı olmuştur. Devlet, bu sektörün ilerlemesi için bir dizi yönetmelikler hazırlamış, bu sektörde çalışan işçilerin başka bir yerleşim yerine göçlerini bile yasaklamıştır. İngiltere'de 1500'lü yıllarda dokuma alanında ilk sıraya yerleşmiş, kıta avrupasına kumaş ihraç etmeye başlamıştır. 1550'li yıllarda yaşanan krizle birlikte bu ihracat yeniden hızlanmıştır. Kıta avrupasına yapılan ıhracatın nedenlerinden biri de İngiliz tüccarların deniz aşırı ülkelerden getirdikleri pamuğu farklı metodlarla işleyip, yeni bir kumaş türü elde etmeleridir.İngiltere'de dokuma sektörü 1800-1860 yılları arasında tarihinin en büyük sıçramasını gerçekleştirmiştir. 
Dokuma üretimi geçmiş yıllara oranla on dört kat artmıştır. 


1.1.6. YERALTI MADENLERİ VE NÜFUS 

İngiltere maden yatakları bakımından (özellikle demir, kömür ve bakır) zengin bir ülkedir. Demir daha çok madeni eşyalarda, bıçak, silah gibi aletlerin yapımında kullanılıyordu. Demüri şekillendirmek için en önemli unsur ısıydı. Bu ısı da kömürle sağlanıyordu. Yüksek ısı elde etmek için kullanılan kömür zamanla hem maliyetin artmasına hem de israfa neden olmuştur. Böylelikle demir üretiminden elde edilen kâr düşmeye başlamıştır. İngiltere'de var olan kömür yataklarının çokluğu, dışarıya: kömür ihracatına neden olmuştur. Kömür ihraç edilen ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Kömür daha çok endüstri ve cam alanında kullanılmıştır. Maden sektörü, özellikle de kömür, dokuma sektörü gibi 1800'lerden sonra önemli artış göstermiştir. 

Sanayileşme sürecinde girişilen ve köylülüğü yok ederek, insan gücünü tarlalardan fabrikalara çekmek için yapılan bir dizi yanlış uygulamaların bu süreçten sonra ve köylü nüfusun yogun olarak yaşadığı yerlerde hayata geçirilmesi bir takım olumsuzluklar meydana getirmiştir. (S.S.C.B'de 1928 yılında başlayan ve beş sene süren planlı sanayileşme programı da yine köylü nüfusun göç ettirilmesine, topraklarından koparılmasına Zorla fabrikalarda çalışmalarına neden olmuştur.) Bu durum aslında ekonomik anlamda birtakım açmazların doğmasına sebep olacak bir uygulamaydı. 
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İngiliz nüfusu 1750-1850-1880 yılları arasında katlanarak artmıştır. Bu artış İngiltere için bir handikap olmaktan öte sanayileşmenin ortaya çıkardığı iş gücü açığını karşılamıştır. Nüfüs artışının nedenleri arasında, gelişen modern koşulların önemli bir etkisi vardı. Bunun başını sağlık alanında keşfedilen yeni ilaçlar çekiyordu. Veba salgınının önüne geçilebilmiş, 1815'te ağrı kesici, 1897'de yüzyılın ilacı olan aspirin bulunmuştu. 

Özellikle 16. yüzyıldan itibaren, dünya genelinde hızlı bir nüfus artışı yaşandı. Nüfus artışının en önemli nedeniyse, ülke ekonomilerinin hızla gelişmeleriydi. 


1.1.7. İNGİLTERE VE MERKANTALİZM 


1800'lerin başında İngiltere her açıdan güçlü bir ülke olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. İngiltere özellikle ticari açıdan dünyanın en ileri ülkesiydi. 1700'ler de 12 milyon sterlin olan dış ticaret hacmı 1800'lü yıllarda 72 milyon sterline çıkmıştır. Yine bu yıllarda ticaret gemilerinin tonajı 1700'ler de 317.00 iken 1800'lerde 1.000.000'a yaklaşmıştır. Haliyle İngiltere'de sermayenin ve zenginliğin artması bazı çevrelerin bu zenginliğin süreklilik arz etmesi için bir takım önlemlere başvurmalarına neden olmuştur. 

Amerika'nın keşfiyle bu ülkeden Avrupa'ya hem yiyecek, hem de yeraltından çıkartılan altın, gümüş gibi değerli madenler taşınmıştır. Özellikle bu değerli madenlerin, Avrupa'ya taşınması, Avrupa'da bir sermaye birikimine olanak sağlamıştır. 
Bununla birlikte ış gücü ihtiyacı da artmıştır. Avrupa'daki Merkantalist bakış açısının oluşmasında, bu değerli madenlerin Avrupa'ya girişi vardır. Bu bakış, madenlerin ülke dışına çıkarılmasını istememektedir. Merkantalist bakış açısı zenginliğin üretmekle elde edilemeyeceğini savunduğu için paranın,özellikle dönemin değer unsuru teşkil eden madenlerinin (altın, gümüş) ülke içinde kalmasını istiyordu. (Merkantalizmin bir diğer özelliği devletin ekonomiye müdahalesini uygun görmesidir.) 
Bunun nedenide ülkenin ekonomık gücünün bu madenlerin çokluğuyla doğru orantlı olarak görmeleriydi. 

Buna bağlı olarak Avrupa devletleri sermayelerini arttırmak için, kendi aralarında bir rekabete girişmişler ve yeni sömürge ihtiyacı, denizciliğin gelişmesine yardımcı olmuştur. Sömürgelerden, bu hammaddelerin taşınması ve köle ticareti de denizciliğin gelişmesine sebep olan bir başka etkendir. 

Merkantalizm feodal dönemin ekonomik doktriniydi. Bu yüzden de otoriterdi ve baskıya dayanıyordu. Merkantalistlere göre işçiler, her zaman çalışmaya muhtaç bırakılmalıydılar. 
Merkantalizm savaş ekonomisini idealize edip sömürgeciliği teşvik ediyordu. Gelişen ekonomık koşulların da etkisinde olan en büyük değişim, feodalitenin giderek ortadan kalkması ve böylece üretim ilişkilerinin toprak ağalarına, aristokrat, büyük toprak sahiplerinin belirleyiciliğine geçmesidir. Büyük topraklarda çalışacak iş gücü de yine feodalıtenin ortadan kalkmasıyla topraksız kalan köylüler tarafından karşılanmıştır. Bu durum, ortaya büyük bir sosyal tabakanın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. (Bu tabaka daha sonra Cromwell isyanına büyük destek sağlamıştır.) 

Sanayı Devrimiyle birlikte tarımsal alanlarda çalışan nüfus giderek azalmıştır. "Dünya nüfusunun tarımla uğraşan bölümü (bütün ihtimaller gözönüne alınarak) 1750'de Yo80'in üstünde idi. Bu oran 1950'de yaklaşık olarak 9o060'dı."'18) 

Tarımsal alanda çalışan nüfus haliyle fabrikalara ve sanayinin var olduğu iş kollarına kaymış ve bu da işçi sınıfının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Yeni istihdam alanlarının kurulması, gelirlerin artmasına neden olmuştur. 1850'de 850 olan efektif gelir, 1870'de 999'a, 1880'de 1123 iken, 1890'da 1259'a ulaşmıştır. İlerleyen yıllarda Merkantalizm yerini Liberal politikalara bırakmıştır. İngiltere ve Fransa 1876'da imzaladıkları antlaşmayla iki ülkenin daha rahat ticaret yapmalarına olanak sağlamıştır. 1820'lerden sonra iki ülke arasında yapılan ithalattan alınan vergiler çok düşük tutulmuştur. Bu tür çabalar Merkantalizmin sonunu getirmiştir. 

Sanayi Devriminin oluşum espirisinde bazı görüşler, Sanayi Devriminin İngiltere'nin sömürgeci politikaları neticesinde oluşan, sermaye birikiminin yol açtığına değinerek çoğrafı keşif ve buluşlardan güçlenerek çıkan İngiltere'nin bütün bunlar sayesinde, yani buluşları kullanarak, sömürgeci bakış açısını geliştirdigini vurgulamışlardır. Bu görüş yanlış olmamakla beraber, ne yazık ki eksik kalan ve bu önermeden yola çıkarak akıl yürütenler için çokta sağlıklı sonuçlar vermeyen bir önermedir. 

İngiltere'nin sermaye birikimi coğrafi keşif ve icatlarından, çok daha öncesine dayanmaktadır. İngiltere'deki sosyal ilerlemeyi sadece sömürgecilikten elde ettikleri kazanımlara bağlamak sık kullanılmakla beraber, büyük oranda önemini yitirmiş bir savdır. İngiltere'nin sermaye birikimini sadece dışa açılarak değil, kendi içindeki sınıfsal bağlamdan da elde ettiği düşünülmelidir. Feodalitenin giderek ortadan kalkması, böylelikle işsiz kalan köylülerin, paralı işçi olarak çalışma hayatına girmeleri, İngiltere'yi kendi içinde ister istemez belli zorunluluklara itmiştir. Açığa çıkan işgücü beraberinde küçük çapta üreticiler meydana getirmiştir. Tarımsal alanların, yerini üretim yapan işletmelere bırakmasıyla meydana gelen iş bölümü, toplumsal bir devinim olarak önümüze çıkmıştır. 

Cromwell isyanı, bütün bu gelişmeler neticesinde oluşmuştur. Cromwell devrimi, bir burjuva devrimidir. Fakat devrime katılan güçlerin Cromwell tarafından tasfiye edilmesi ve Cromwell'in tek taraflı yönetimi bu devrimin sonuçlarının kalıcılaşmasını engellemiştir. Devrimin en olumlu ve kalıcı sonucu ise krallığın restorasyonuna sebebiyet vermesidir. "İngiliz burjuva 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devriminin bir özelliği toprak aristokrasisinin önemli bir bölümünün tarımdaki ticarileşmeye ayak uydurmasıdır."49) 

Burjuvaların tarih sahnesine çıkışındaki etken, mevcut durumdan daha fazla çıkar elde etmek isteğidir. Burjuvalar, köylülerle beraber büyük toprak sahiplerine karşı gelmişler; aristokrat kesime karşi burjuvazi bu dönemde bir sınıf olarak öne çıkmaya başlamıştır. Burjuvaların sosyal hayata müdahıl olmasıyla önemli değişimler meydana gelmiştir. 

"Burjuvalar gerek feodal beylerden, gerekse köylülerden büyük ölçekli topraklar satın almışlar, sermayelerini toprağa yatırmaya başlamışlardır. Kanallar açarak, bataklıkları kurutarak, büyük besimhaneler yaparak sermaye yatırımına girmişlerdir. Ticari ürünlerde uzmanlaşmışlardır... Daha önce nadasa bırakılarak israf edilen toprak kaynağı, burjuvaların eline geçtikten sonra, çeşitli rotasyon sistemleriyle, bir taraftan verimlilik, bir taraftan da ürün çeşidi"60 arttırılarak degerlendirilmiştir. 

"Etkili bir burjuvazinin varlığı ve bu sınıftan çıkan girişimcilerin yaratıcı rolü, Sanayi Devrimini başlatan temel faktör olmuştur."'2» Tarımda burjuvaların öncülüğünde eskı araç ve yöntemler değiştirilmiştir. İngiltere sermayedarlarının Merkantalist bakış açısına sahip olmaları, içeride büyük oranda sermaye birikiminin oluşmasına neden olmuştur. 

Nasıl ki İngiltere'de Sanayi Devriminin oluşumunu sadece sömürgeciliğe bağlamak yanlışsa, aynı derecede sadece sermaye birikimine dayandırmak da hatalıdır. Çünkü; “Sanayi Devrimi pazar için üretim yapan köylü toplumu aşamasını yaşamış, batılı ülkelerde de bilindiği gibi salt tarımdan sağlanan ser- 


19. Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş Çağında Ne Oldu? Mehmet Yılmazer, Alaz Yay., Nisan 2000, s.372) 

20. Bünyamin Duran, Sekülerleşme Krizi ve Çıkış Yolu Arayışı,Timaş yay. 
S.72-73) 

21. Sınıf Açısından Az Gelişmişlik, Yves Lacoste, s.65, Göçebe Yay.1996) 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maye birikimi ile gerçekleşmiş bir olgu değildir. Hiç kuşku yok ki, bu olgunun gerçekleşebilmesi için gerekli evrimsel birikimde, öteki toplumsal ve kültürel gelişmelerein ekonomi ile bir bütünlük ve nedensellik ilişkisi içinde aynı süreçte aynı eğriyi çizmesi koşuluyla ancak sağlanabilmiştir. Örneğin bu gerçeği İngiltere'nin ekonomik ve kültürel tarihinde bütün çıplaklığıyla görmek olanaklıdır."a2» 

İngiltere sömürgeciliğin getirdikleriyle sermaye açısından muazzam kazanımlar elde etmiştir.Fakat İngiliz sanayi hamlesini ve Avrupa ilerlemeciliğini salt sömürgecilikten elde edilen kazanımlar üzerinden değerlendirmek, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin bilim sanat ve teknoloji alanında yarattığı devinimi gözardı etmektir. Sömürgecilik önemli bir etken olarak düşünülmelidir ama başlı başına tek etken olarak değil. 

İngiltere'nin bu ilerleyişinde hiç kuşkusuz kurulan pekçok derneğin, akademinin önemli etkisi vardır. "İngiltere'de kimya- nın profesyonelleşmesi büyük oranda 1877'de Kraliyet Kimya Enstitüsü'nün (Royal ınstute of chemisiry) kurulmasıyla at başı gitti. 1845'te Kraliyet Kimya Koleji'nin kurulmasıyla bu yolda önemli bir adım atıldı.05 

Sanayı Devriminin kapitalizmle ılışkısı en temel anlamda şu şekilde ifadelendirilebilir: Sanayi Devrimi ile birlikte sermaye birikimi sağlanmaya başlanmış, kullanım değerine sahip olan mallardan çok öte değişim değerine sahip olan malların üretimine öncelik verilmiştir. Zamanla Aristokratların yerini Burjuvalar almıştır. 


"Almanya'nın başını çektiği AB, ABD'nin yönlendirdiği NAFTA; Japonya ve Çin'in içinde bulunduğu APEC gibi böl- 


22. Demirtaş Ceyhun, Soğuk Savaş Yazıları, Sis Çanı Yay., s16l, İstanbul, 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gesel ittifaklar dünyanın ekonomik ve politik yapısını değiştirmektedir. Sürecin can alıcı noktası bu birleşmelerde yatar. 
Amaç serbest ticaret alanları yaratarak malların, sermayenin, hizmetin küresel düzlemde rahat dolaşımını sağlamaktır. 
1980'li 90'lı yıllarda ekonomilerin uluslararasılaşması ve bloklaşmanın artması dünyanın ekonomik, teknolojik ve kültürel coğrafyasını yeniden şekillendirmektedir. Ayrıca dünya siyasi ilişkilerindeki yumuşama yeni pazar imkanlarının, bölgesel işbirlikleri ve bütünleşmelerin yoğunlaşmasını sağlamakta ve tüketim yapısında değişime yol açmaktadır. Geleneksel anlamdaki ürünler yerine değişik ulusların katılımıyla ortaya konan ürünler ve ulusal pazar yerine uluslararası pazarlar mevculttur."'29 

Bölgesel ekonomik işbirliğinden umulan bir diğer önemli sonuç da beraberinde silahsızlanmayı getirmesi isteğidir. Ekonomik anlamda birbirleriyle ilişkili olan bu ülkeler aynı zamanda askeri anlamda da yakaladıkları uyumla, silahlanmaya asgarı ölçüde bütçe ayırmaktadırlar. Böylelikle, ekonomik harcamalar başka yöne kaydırılacağı varsayılmaktadır (sağlık, eğitim gibi). 


24. Erol Kut, Küreselleşme ve Etkileri, Anadolu Ünv. İİBF Dergisi, sayı 1-2, 1998, 5.363-386) 
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2. BÖLÜM 


2. İNGİLİZ SANAYİ DEVRİMİNİ 
OLUŞTURAN ÜÇ TEMEL UNSUR 


Sanayi Devrimini ilk gerçekleştiren ülke İngiltere olmuştur. 
Bunun belli başlı bir çok nedeni olmakla birlikte Sanayi Devrimin İngiltere'de oluşumunu hazırlayan üç önemli unsur vardır. 
Bunlardan ilk iki unsurunu İngilizler kendi iç dinamikleriyle gerçekleştirirken, üçüncü unsur İngiltere'nin doğal zenginliğin- den kaynaklanmaktadır. Bu üç unsurdan birincisi İngiliz tarım reformuydu, sonrasında maden kömürü kullanılarak elde edilen enerjiydi ve en son olarak buhar makinasının keşfi sacayağını tamamlamıştır. 


2.1 TARIM REFORMU 


Tarım reformunun İngiltere'den başlayarak Kıta Avrupası'na yayılması çarpıcı olması yanında ilginç bir durumu da ifade ediyor. Çünkü İngiltere, Almanya ve Fransa'ya oranla tarıma elverişli topraklar açısından çok daha fakir bir ülkeydi. Almanya ve Fransa'nın köylü nüfusu İngiltere'ninkinden hayli fazlaydı, 

İngiliz Tarım Reformunu dört başlık altında toparlayabiliriz: 

I, Ekilebilir toprakların genişletilmesi. 
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2. Belli bir bölge (lokal)'oluşturularak üretime geçilmesi. 

3. Hayvancılığın meralarda daha sağlıklı biçimde yapılması ve hayvansal gübrelerin tarımsal üretimde kullanılması. 

4. Sistemli bir tarım politikasının izlenmesi. 

17. yy. sonlarına doğru İngiltere durgun Kıta Avrupası'ndan pekte ileride olmayan bir ülke durumundaydı. İngiliz toprakları tarıma elverişli topraklar değildi. Bunun nedeni İngiltere'nin soguk ve nemli bir ülke olmasıydı. Daha çok soğuk ve yağışlı iklimin toprağı olan killi toprak, tarımsal faaliyetleri kısıtlıyordu. 

18. yy. başlarında İngiltere'de tarımın uygulanış biçimi konusunda yeni bir anlayış ortaya çıktı. Bu anlayış arazinin etrafı- nın çevrilerek üç yıl farklı ürün ekimini getiriyordu. Bu üç yıl içinde her yıl farklı bir ürün ekilmekle birlikte hayvanların yiyeceği ürünlerin ekilmesi zorunlu tutuluyordu. Böylelikle hayvanlar eskisine nazaran daha iyi besleniyor ve hayvanlardan yararlanma oranı da artıyordu. Tarımla birlikte bu sayede hayvancılık da gelişmiş; İngiltere bu uygulamayla birlikte tarımsal üretimini artırmış, kendi ihtiyacını kendisi karşılayan bir ülke haline gelmiştir. 


2.2 MADEN KÖMÜRÜ 


İngiltere'de ilk maden ocağı 12. yy. sonlarına doğru faaliyete geçmiştir. Maden kömürü oduna kıyasla hem daha ucuz enerji üretimine hem de daha fazla enerji üretilmesine olanak sağlamıştır. Maden kömürü açısından oldukça zengin bir ülke olan İngiltere daha sonraları Kıta Avrupası'na maden kömürü ihraç etmeye başlamıştır. Maden kömürü İngiltere için ekonomik bir faaliyet oluşturken sosyal anlamda bir yenileşme sürecini de beraberinde getirmiştir. Öyle ki kömür havzalarının bulunduğu yerler insanların akınına uğramış, insanlar buralarda yerleşim 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yerleri oluşturmuşlardır. Maden yataklarının bulunduğu yerlerde zamanla nüfus hızlı bir artış göstermiş, ülkenin çeşitli yerlerinden buraya göçler başlamıştır. 


2.3. BUHAR MAKİNASI 


Buhar makinasının getirdiği en önemli yenilik üretim hızını artırmasıydı. Buhar makinasının fabrikalarda kullanılmaya başlanmasından sonra üretim eskisine oranla on kat artmıştı. Buhar makinasının buharlı gemilerde kullanılmasıyla ulaşım kolaylaşmış, kıtalararası uzaklık azalmış, ticaret daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 

Bu hız beraberinde hammaddenin aynı çabuklukta hazır olmasını, ulaşım ve iş gücünün de seri bir şekilde yapılmasını dayatıyordu. Bu nedenle önce İngiltere'de sonra Fransa ve Almanya'da demiryolu inşası hızlanmıştır. Demiryolları 1829 yılından itibaren tam anlamıyla ulaşımda kullanılmaya başlandı. Böylece daha fazla yük daha kısa zamanda taşınıyordu. 1831'de dünyadaki demiryolu uzunluğu 195 km iken, 1850'de bu oran 38.592'ye ulaşmıştı. 1870'lerde ıse Avrupa'da demiryolunun uzunluğu 100.000 km'yi bulmuştu. 
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3. BÖLÜM 


3. KEŞİFLER VE BULUŞLARIN 
SANAYİ DEVRİMİNE ETKİSİ 


İlk buluşlar dokuma özellikle pamuklu dokuma alanında olmuştur. Dokumanın buradaki esprisi hammaddesinin değerinin yüksek olması ve emperyal bir bakış açısını yansıtmış olmasıdır. Dokuma sektörünün hammaddesi genellikle deniz aşırı ülkelerden geliyordu. Bunları işlemek için çok sayıda insana gereksinim vardı. Bu yüzden hammaddenin işlenirken hata oranını en aza indirmek ve emeğin (ışçılığın) süresini azaltmak için ilk gelişmeler bu alanda olmuştur. 

"Dokumaların maliyet fiyatını büyük çapta düşüren bu buluşlar üretimin hızla gelişmesine yol açmıştır. 1781 yılında İngiltere'ye ithal edilen ham pamuk tutarı 2.8milyon kiloyken bu miktar 1789 yılında 16.3milyar kiloya yükselmiştir." Buluşların etkisi yadsınamaz bir gerçeklik yaratmıştır ki, sonuçta işgücü istihdamının sınıfladırılması, parasal dönüşümün ve dolaşımının global bir sürece evrilmesi sağlanmıştır. 

Sanayi Devrimini etkileyen ve hatta başlatan en önemli buluş, James Watt'ın bulduğu (geliştirdiği) buhar makinesidir. Aslında Watt, Newcome'in tasarladığı buhar makinesini ileriye gö- 


Ii. Ekonomik doktrinler tarihi Henri Denis, Sosyal Yay. Çev:Atilla Tokatlı .s.308) 
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türmüştür. Watt'ın eklediği yeni aksamlar buhar makinesini daha kullanışlı ve sanayiyi daha ileri bir safhaya taşıyacak hale getirmiştir. 

"Watt sıcaklık kaçırmasını önlemek için bir çeşit buhar örtüsüde icat etti... Silindir başlığına bir salmastıra kutusu yerleştirerek, pistonların hareketi sırasında buhar, kaçmamasını da sağladı." "Newcome makinesinin noksanlarına çare buldu. Evvela ayrı bir kondansör tasavvur etti. Bu kondansör üstüvaneye merbuttu. Üstüyaneye buhar giriyor ve üstüne soğumadan tesadüf edebiliyordu. James Wait daha sonra başka bir usul tasavvur etti. Bu usul ile, buharı hava yerine kullanarak, rotatif hareketli pistonu tahrik ediyor. Onu bir tekerleğe döndürerek, makineleri harekete getirebilecek hale sokuyordu. 
Bu alet, makine sanayiini inkılaba sürükleyen ilk makine aletlerden biridir."'5) 

Buhar makinesinin icadı insanlık için bir dönüm noktasıydı, böylelikle insanlık enerji elde edebilmek için doğanın tekelini kırmıştı. Buhar makinesiyle birlikte enerji üretiminde insanlığın doğaya olan ihtiyacı ortadan kalkıyordu. (Akarsu, rüzgâr, vb.) 
Buharın içindeki enerjinin bulunmasının tarihi eski Yunana kadar götürülse de, endüstride ilk kez kullanan İngilizler olmuştur. 

İngiltere'de sermaye, birçok yeni icada imkan sağlamıştır. 
Fransız devriminde burjuva sınıfının önderliğinde bir yenilik yaratmaya çalışıldığı gibi, Sanayi Devrimini hazırlayan dönemlerde bir çok teknolojik buluşa burjuvalar önemli katkı sunmuşlardır. Bunun nedeni de çok çarpıcıdır. İngiltere kendi elinde bulunan yünlü kumaşların kullanılması için kota uygulamış ve pamuklu kumaşların ülke içine girmesini yasaklamıştır. Pamuklu kumaşın giremediği İngiltere, yünlü kumaşı kendi iç pazarın- 


2. Bilim, Teknik ve İcatlar Ansiklopedisi, Altın Kitaplar ve Koza Yayınları, 5.358, işbirliği, 1983, I.Baskı) 

3. Modern Avrupa Tarihi 1760-1932, Sadri Etem, Ahmet Sait, Yüksek İktisadi ve Ticaret Mektebi, s.3, sayı:17) 
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da üretmeye başlamıştır. Bu da işgücünü aranır hale getirmiş, pamuklu kumaşı dış ülkelerden ithal eden burjuvalar (sermaye sahipleri), bu durumdan pek hoşnut kalmamışlardır. İşgücünün hem pahallı olması, hem de üretimi yavaşlatması bu çevreleri, makine tekniği alanında çalışmaya yöneltmiş ve bu yöneliş bir çok yeni buluşun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir çok yeni buluş, burjuvalar tarafından desteklenmiştir. 

"Birmingham'lı bir İngiliz fabrikatörü Matthias Boulton dünyanın buharla işleyen ilk fabrikasına Watt'ı ortak aldı." 
Watt'ın bu makineyi geliştirmesine yardımcı oldu. 

"İngiltere'nin ekonomik kalkınmasının temel nedeni, üreici zihniyet sahibi bir grup insanın varlığında aranmalıdır. 
Bu insanlar buluşlara sahip çıktılar ve buluşların bütün etkilerini göstermesine ve onlarla mümkün olan en fazla kârı sağlamasına uygun şartları yarattılar. Bu girişimciler esas itibariyle burjuvaziden çıkmıştır."'5) 

"Bu dönemde burjuvazi, toplumsal gelişme içinde ilerici bir rol oynuyordu. Burjuva ulusal hareketler, toplumun tüm sınıflarını siyasete çeken kapitalizmin gereksinmelerini en iyi karşılayacak modern siyasal ve merkezi örgütler oluşturan bir işlev görüyordu 1789'dan 1871 'e kadar süren bu dönemde...''6) 

Buhar makinesinin bulunmasıyla beraber, eski üretim biçimleri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştı. Artık insan gücüne dayalı üretim kendini yavaş yavaş makineye bırakıyordu. 
Buhar makinesi zamanla birçok alanda kullanılmaya başlandı. 
Demiryolarının inşasından un elemeye, hatta matbaa makınalarının çalışma alanlarına kadar buhar makinesinden faydalanılmaya başlandı. Bu buluşlarla beraber artık sermayedarlar para- 


4. Bilim, Teknik ve İcatlar Ansiklopedisi, age 5.3581 

5. Sınıf Açısından Azgelişmişlik, Yves Lacoste, 5.65 Göçebe Yay.çev.Sevil Avcıoğlu 

6. Türkiyenin Dönemeci Emperyalizm mi Sosyalizm mi ?, 5.171, Haluk Yurtsever, Etki Yay.s.171) 
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larını toprak, tarla gibi gayrimenkule yatırarak değil, makınelere yatırarak değerlendiriyorlardı. Watt'ın bulduğu buhar makinesinin en çok etkilediği sanayi bölümü, hiç kuşku yok ki dokuma ve maden sanayisiydi. 

1765'de dokumacı ve marangoz olan Hargreave, Watt'ın aletini geliştirerek, pamuk eğirme makinesini yaptı. Bu maki» neyle bir işçi aynı anda birden fazla ipliği eğirebiliyordu. Evlerde de kullanılmaya elverişli olan pamuk eğirme makinesi, pamuk eğirme tekerleğinin yerini aldı. 1778'e gelindiğinde, yaklaşık 20.000 pamuk eğirme makinesi, üretimde kullanılıyordu. Bu makinelerin en küçüğü bile 8 eğiricinin işini bir tek eğriyle yapabiliyordu... 1767'de Arkwighi, yine Wyatt'ın keşfettiği mekanizma üzerinde çalışarak, su tezgahını keşfetti...) 

Bütün bu buluşların etkisini hissettirdiği sektörler genel itibariyle gıda ve tekstil olurken daha sonra demirçelik ve kimya gibi alanlara da kaymıştır. Özellikle ”XIX. yüzyılın tamamı, XX. yüzyılın başlarındaki teknolojik yenilikler, altyapı, ulaşım ve iletişim maliyetlerini düşürmüştür. İlk okyanus ötesi telegraf hattı 1866'da döşenmiştir.""(© Böylelikle ticarette taraflar arasındaki engeller mikro düzeye inmiş, bir fabrikanın kurulması için, önemli değerleri oluşturan ulaşım ve altyapı maliyetleri- nin düşmesi, fabrikaların kurulmasını ve devamını olumlu yönde etkilemiştir. 

1840'lardan sonra deniz ticareti de hızlanmıştır. Özellikle İngiliz gemilerinin tonilatosunda oldukça yüksek derecede artışlar oldu. Gemi yapımında çeliğin kullanılması yük taşıma kapasitesinin artmasına, böylelikle yük taşıma fiyatının düşmesine neden oldu. İngiltere'de demir çok azdı, demire oranla maden kömürü çok daha fazlaydı. Demir az olduğu için dökme fırınlar kullanılırdı. Bu fırınların kullanılması için yüksek sıcaklık ge- 


7. Sanayi Devrimi teksir. 1997 
8. Martin Wolf, Foreign Affairs, Ocak-Şubat 2001, “Will (he Nation-State Service Globalization”) 
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rekliydi ki, bu da oldukça zahmetli bir işti. Hem çok fazla işçi- ye gereksinim oluyor, hem de oldukça uzun bir zaman dilimini kapsıyordu. 

Farklı bilim dallarındaki yenilikler; "XV. yüzyılda madde- nin gaz halinin keşfi... Havagazı üretimindeki yan ürünlerinin aydınlatıcı olarak kullanılması ve XIX. yüzyıl gaz lambalarının yerini alması... XIX. yüzyıl organik maddelerinin ayırt edilebilirliği hakkındaki tartışmalar..."'© vb. üretim sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılmış ve kolaylık sağlamıştır. Yenilikler sadece endüstri alanında olmamış; tarım alanında 1820'lerden sonra kullanılmaya başlanan gübreleme sistemiyle ürünlerden elde edilen verim artmış, zarar en aza indirilmiştir. Yine birçok tarım ürününün toplanmasında, işlenmesinde, ayıklanmasında kullanılan gereçlerin yenilenmesi üretim sürecinin kısalmasını ve kullanılan işgücünün kalitesinin artmasını sağlamıştır. 

Bütün bunların toplamında önemle vurgulanması gereken bir nokta vardır: Buluşlar, coğrafi keşifler, sosyal olaylar, Sanayı Devriminin oluşum ve gelişim sürecini etkilese de Sanayi Devrimini oluşturan temel faktörlerin başında ekonomi gelmektedir. “Sanayi Devrimi klinik bir olaydan ziyade, ekonomik ve hatta bir finans olayıdır ve bunun en tipik örneği de İngiltere'de görmekteyiz. Gerçekte ilk zamanlar tarımdan sanayiye insan gücü akımı de birlikte sermaye akımı da olmuştur. Fakat en önemlisi, sanayinin kendi kendini finanse edecek duruma girmesi ve sanayiye altyapı sağlayan devletin harcamaları için kaynağı, tarım ve diğer sektörlerden doğru sanayiden aldığı vergiler ile sağlamasıdır."'(10) 

Ekonomik olaylar silsilesinin bir parçası'da coğrafi keşiflerdir. 15. yüzyılda Avrupalı birçok denizci yeni kıtaların keşfiyle 


9. Bilim Tarihi Yazıları, Hazırlayan: Osman Bahadır, İzdüşüm yay. 1.Basım, 2000, s.68-69-72) 
10. Osmanlıda Avrupa Finans Kapitalı, Haydar Kazgan, Y.K.Y., Aralık 1995) 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sevindi. Bu kıtaların bulunuş sebebi daha fazla zenginlik elde etmekti. Nitekim öyle de oldu. Bu keşiflerle birlikte Avrupa'ya altın, gümüş gibi değerli madenler geldi. Keşiflerden en önemlisi Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasını keşfetmesiydi. Ardından 1848'de Vasco de Gama'nın Uzakdoğu'ya yeni ulaşım yolları bulmasıyla birlikte, coğrafi keşiflerin en büyük sorunu patlak verdi. Gama'nın bu keşfiyle Akdeniz ticaretine büyük darbe indirildi, hatta Akdeniz ticareti bitti. Amerika'daki madenlerin zenginliği ise Avrupa'dan buraya insan göçünün başlamasına neden oldu. 

Bütün bu keşifler Avrupa'nın zenginleşmesine olanak sağlarken, sermaye birikiminin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. İngiltere'nin sadece mekanik bilimde değil felsefe ve diğer bilim dallarındaki ilerleyişi de Sanayı Devrimi oluşumunu hızlandırmıştır. Özellikle felsefi alanda öne çıkan isimler İngiliz toplumunun zihinsel anlamada aydınlanmasına yardımcı olmuşlardır. 

"Gerçekten de bazı son dönem tarih çalışmaları onyedinci yüzyul özellikle de İngiliz ortamının bilim alanında deneyimi tanımlama, sağlama, doğrulama düzenleme ve aktarma biçimlerinde kayda değer  nmntnnmin tanık olduğunu iddia etmektedir."c» 


11. Bilisel Devrim, Steren Shapin, Çev: Ayşegül Yurdaçalış, İzdüşüm Yay,, I.basım, Mart 2000, s.15. 
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4. BÖLÜM 


4, SANAYİ DEVRİMİYLE ORTAYA ÇIKAN 
İKİ OLGU: İŞÇİ SINIFI VE SENDİKALAR 


İşçi sınıfı; üretimin büyük atölyelere taşınmasıyla ve mekânikleşen süreçte Sanayi Devriminden sonra ortaya çıktı. İşçiler bu fabrikalarda emeklerini satıyor; yaptıkları ış karşılığı ücret alıyorlardı. Çalışma koşulları son derece kötü, sosyal haklar ise hemen hemen yok gibiydi. Fabrikaların giderek artmasıyla bu işçilerin sayısı artıyor, aileleri, akrabalarıyla birlikte gettolar oluşturuyor ve hızla çoğalıyorlardı. 

"Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında Sanayi Devrimi, üretim güçlerinde hızlı bir gelişim yaratarak, önce Britan- ya'da sonra da Kıta Avrupası'nda yayılmaya başladı. Bu durumun tüm sosyal sınıfların yaşama koşullarında, kısa zamanda bir düzelme oluşturacağına geniş ölçüde inanılıyordu. 
Bu iyimserlik, önce gerçekçi görünüyordu ama bunun aldatıcı olduğu kısa zamanda ortaya çıktı. Kapitalist üretim tarzı, toplumun bir bütün olarak zenginliğini arttırdı kuşkusuz ama aynı zamanda, satmak için yalnızca emek gücü olan ve ücretleri, geçimlik düzeyin çok az üzerinde bulunan, sürekli büyüyen bir ücretli işçiler sınıfı doğurdu." 


|. Sosyalist, İktisadi Düşüncenin Kısa Tarihi, İmge Yay. çev: Sabri Çaktı, 
Temmuz 1993, 5.23) 
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4.1. 1848 İŞÇİ İHTİLALİ 


Sanayi Devrimini başlatan makineleşme süreci, işçi sınıfının giderek büyümesi ve bu büyümeyle birlikte yaşam koşullarının giderek sefalet düzeyine varmasıyla sonuçlandı. İşçiler zor şartlar altında çalışıyor, ev bile denemeyecek kadar kötü yapılarda oturuyor ve onca emeğe karşılık karınlarını zor doyuruyorlardı. 
İngiltere'de işçiler içinde bulundukları kötü duruma tepkilerini kimi zaman makinaları parçalayarak, kimi zaman da çeşitli yerlerde yürüyüşler yaparak gösteriyorlardı. Bu eylemleri, Manchestar'da 1819 yılında yaklaşık 60.000 kişinin katıldığı bir gösteri izledi. Gösteri çok sert bir şekilde bastırıldı. Bu gösteri sonucunda hükümet 10 yaşından küçük çocukların çalışmasını yasaklayan bir öneriyi kabul etti, İşçilerin bu tip eylemlilikleri kısmi olarak belli haklar elde etmelerine yardımcı olmuştur. 

1825'te İngiltere'de sendikaların kurulmasının yasallaşmasıyla İngiliz işçi hareketi yeni bir döneme evrilmiştir. 1832 yılında çıkartılan reform yasasıyla işçiler önemli haklar elde etmişlerdir. İşçiler, ilk olarak 1825'lerden sonra İngiltere'de örgütlenmeye başladılarsa da, toplu halde bir savunma mekanizması oluşturmaları ve güçlerini birleştirerek iktidarı ele geçirmek istemeleri Fransa'da olmuştur. 

1830 Burjuva İhtilali (liberal) sırasında işçilerin burjuvalara 
doğrudan bir desteği söz konusuydu. İşçiler, burjuvaların iktidarında yaşam koşullarının daha iyi olacağını düşündüklerinden ve onlardan aldıkları sözler dolayısıyla, desteklerini açıkça sunmuşlardır. Fakat bundan sonraki süreç işçilerin umduğu gibi gelişmemiştir. İşçilere verilen sözler yerine getirilmemiş, birçok yeni yasa çıkartılmasına rağmen işçilerin sosyal hakkı konusunda hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Bunun üstüne İşçilerin ilk büyük gösterisi 1831'de Lyon'da gerçekleşmiş ve ordu tarafından zorla bastırılmıştır. 
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İşçilerin örgütlenmesi ve bilinçlenmesi için birçok dernek ve organizasyon kurulmuş, bunların içinde ise "Aileler Birliği ve İnsan Hakları Birliği" ön planda yer almıştır. "İnsan Hakları" adındaki dernek 1834'te başlayan Işçi protestosunun başını çekti ve ideolojik anlamda teorik zemini oluşturdu. Bu derek diğer derneklere nazaran çok daha sosyalistti ve derneğin başında 
1848 ihtilalinin önderi diyebileceğimiz A. Blangul vardı. Blangui, iktidarın işçilerin eline ancak silahla geçebileceğini, aksi halde hiçbir reformun işçilerin hayatını çok fazla değiştirmeyeceğine inanıyordu. Bu fikirleri yüzünden ıdamla yargılandı. 

1848 yılında Fransa'nın içine düştüğü ekonomık sıkıntılar işçilerin giderek bilinçlenmesiyle birlikte hükümet ve krallığa karşı ayaklanmaya dönüşmüştü. Her yere barikatlar kurulmuş, ordu ve işçilerin karşı karşıya geldiği Fransız sokakları savaş alanına dönmüştü. İşçiler dört gün General Coraignac'ın ordusuna direndilerse de başarılı olamadılar. Hükümet olayların hemen akabinde çeşitli gazete ve dergilerin kapatılmasına karar verdi. Yakalanan birçok işçi önderi ya asıldı ya da sürgüne gönderildi. 

1848 İşçi Ayaklanması şiddetli bir şekilde bastırılmış olsa da 
bu ayaklanma dünya işçileri için bir milat teşkil etti. Bu yıllardan sonra gelişerek büyüyen işçi hareketleri tüm Avrupa'yı sardı. Marx'ın 1848'de yayınladığı ve yaşanan işçi ayaklanmasın- dan dersler çıkartan ve işçilere yol gösteren "Komünist Manifesto” adlı kitabı, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının işaretlerini veriyordu. 

Yeni doğan bu sınıfla beraber çok değişik fikirler ortaya sürüldü. Marx'ı bunların dışında işçi sınıfına yaklaştıran yön, işçi sınıfını, kurguladığı teoride özne olarak ele almasıydı. Marx'ın teorisi tamamen işçi sınıfına özgü oluşuyla değer arz etmektedir. Aslında bunun en büyük nedeni Marx'ın kapitalizmin son aşamasında öngördüğü işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki temel karşıtlıktır. Artık üretim ilişkilerindeki çelişki bu ikili arasında devam edecektir. Bu yüzden Marx, teorisinde işçi sınıfını temel olarak almıştır. 
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Artı değer kavramı ilkçağdan beri çeşitli üretim ilişkilerinde vardı. Fakat işçi sınıfının tarih sahnesine çıkmasıyla beraber, art değer kavramı farklı bir hal almıştır. İşçi sınıfı bugün Marx'ın kendileri üzerine yüklediği bu devrimci misyondan bir hayli uzaklaşmıştır. Bugün sınıf savaşımı söylemlerinin eski popülerliği kalmamış, aksine fikir ve tezler ortalığı kaplamıştır. ”7oplumu kutuplaştıran kapsamlı bir sınıf karşıtlaması olasılığı; siyasette yer alan “sınıf bilincinin” düzene dayalı, rekabet içerisinde, zıtlaşan çıkarların resmileştirilmesi yoluyla kontrol edilmiştir."'&) 

İşçi sınıfını harekete geçirecek iki kurum vardır: Bunlardan birincisi siyasi partiler, ikincisi sendikalardır. Bugünkü "mevcut tüm yapılar kendini yeniden üretebilecek, işlevsel kılacak donelerden yoksun. Bunun en başında siyaset kurumu ve siyasi partiler geliyor. Siyasetin ve siyasi partilerin bunalımı demokrasinin bunalımı olarak kendini dışa vuruyor."© 

Siyasi partilerin durumu demokrasinin çıkmaz sokağında duvara toslayınca, tek alternatif olarak kalan sendikalar üzerinde durmamız gerekmektedir. Sanayi Devriminden sonra, ortaya çıkan işçi sınıfına paralel olarak oluşan sendikalar da Sanayı Devriminden sonra gelişip büyümeye başlamışlardır. "Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı teknik başkalaşım, üretim ilişkileri bakımından emek ile üretim araçlarının mülkiyeti arasında ayrılmaya neden olmuştur. Üretim ilişkilerinde meydana gelen bu değişime başka birçok önemli toplumsal gelişimin yanı sıra sendikalaşmanın'da temel değişkeni olmuştur.”'» 

Feodal dönemde (Avrupa'da) sendikalar bulunmazken, Sanayi Devrimi ile gelişen kapitalist süreçte sendikalar bir müca- 


2. Postkapitalist Paradigmalar, İlker Belet, Sorun Yay., 1997, 5.122) 

3. Kimlik Bunalımında Yenilenme Sıkıntısı Sosyal Demokrasi, Atilla Akar, GSD Yay., 5.168, 

4. Sendikacılık ve Siyaset, aktaran: Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, İmge Yay, 4. 
baskı 1990, 5.62) 
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dele aracı olarak ortaya çıkmıştır. İşçiler çok zor koşullarda çalıştıklarından; çeşitli zamanlarda bu zorlukları dile getirmek için gösteriler yapmış, protestolar düzenlemişlerdir. Bu protestolar bazen o kadar ileri gitmiştir ki, İngiltere'de kimi fabrikaların makineleri tahrip edilmiş, fabrikalar neredeyse kullanılamaz hale getirilmiştir. Birbirinden kopuk ve lokal protestoların çeşitli bölge ve fabrikalara yayılması fabrika sahiplerini önlem almaya itmiş, gösterilere katılan işçiler belirlenerek işten atılmaya başlanmıştır. Hükümetlerle fabrika sahipleri arasındaki ilişkiler nedeniyle toplu halde yapılan bu gösteriler, kanunen de yasaklanarak işçi eylemlerine set çekilmeye çalışılmıştır. 

Bazen spontane olarak gelişen bu gösteriler sayesinde; 1830'lardan sonra başta İngiltere olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinde sendikal faaliyet fiili olarak başlamıştır. Sendikacılık; özellikle 1811 Luditte Hareketinden başlayarak 1831 İşçi Ayaklanması sonucunda işçilerin örgütlenme ve haklarını korumak için daha fazla mücadele etmelerinin yakıcı ihtiyacıyla ileri bir seyir kazanmıştır. 


4.2. İNGİLİZ SENDİKACILIĞININ 
GELİŞİMİ VE İDEOLOJİK ALTYAPISI 


Sendikaların yasallaşmasıyla birlikte birçok sendika kuruldu. Kurulan bu sendikalar temelde iki ideolojik zeminden hareket ettiler: Owen'ın ütopyacı anlayışından ve daha radikal bir dönüşümü savunan Çartızm'den. Owen'ın kurduğu "Büyük Sendikal Birlik”, işçi sınıfını tam anlamıyla örgütleyemeden ve kendi politikalarını iktidara kabul ettiremeyen bir süreçte dağıldı. Çartizm ise daha radikal bir dönüşümü savunuyordu. Hatta bu hareket içinde bulunan kimi çevreler silahlı ayaklanma yoluyla iktidarı ele geçirmeyi bile düşünüyorlardı. 


47 


Çartist Hareket, Owen'a göre çok daha radikaldi. İşçi sınıfının politikleşmesine yardımcı oldu. 1839 yılında parlamentoya sunduğu bir dizi öneriyle işçi sınıfına seçme ve seçilme hakkı isteyen Çartist hareket, bu teklifin kabul edilmeyişiyle birlikte birçok grev örgütledi. 1839 yılında parlamentoya sunulan “Peoples Charter" 1848 yılında parlamentoya tekrar sunulmuş, Sunulan öneriler hükümete kabul ettirilememiştir... Bu başarısızlıkla birlikte Çartist Hareket giderek önemini yitirmiştir. 

”Çartizmin işçi kitlesinin büyük desteğini sağladığı halde o zamanlar nitelikli ve yüksek ücretli işçilerin tekelinde bulunan sendikalarla bu işçilerin durumdan memnun olmaları nedeniyle yeterli ölçüde dayanışma kuramamış olması başarısızlığın başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. Bununla beraber Çartizmin İngiliz sendikal hareketine ve genel olarak dünya sosyalıst işçi hareketlerine önemli katkıları olmuştur. 
Çartizm siyasal eylem bakımından İngiliz sendikacılarına öncülük etmiştir."'65) 

Marksist açıdan sendikalar, işçi sınıfını örgütleyecek ve onu katalızör haline getirecek yegane organdır. 

"Sendikalar bir yandan sanayi işçilerinin tümünü birleştirdikleri, onları saflarında topladıkları için yönetici sınıfın, hakim sınıfın kendi diktatörlüğünü uygulayan ve devletin yaptırım gücünü elinde tutan iktidardaki sınıfın örgütüdürler. 
Öte yandan, sendikalar bir devlet örgütü, bir yaptırım örgütü değildirler. Amaçları eğitmek, öğretmek, yetiştirmek olan bir okuldur. Gerçekte bir okul, bir yönetim okulu, bir iş idaresi okulu, bir komünizm okuludurlar."'(©6© 

Bugünkü sendikalar, Lenin'in yaptığı bir yol göstericiliğinden oldukça uzaktır. Bunun en büyük nedeni, yaşanılan ideolojik bu- 


5. age.72 
6. Sendikaların Bugünkü Durumu ve Troçki'nin Hataları Üzerine, V.I. Lenin, Honca Yay., s.6) 
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harlaşmadan başka bir şey değildir. Sendikaların, kuruluşlarıyla beraber çok daha fazla kan kaybettiği gözle görülür bir gerçek. 
Bir başka gerçek de, sendikaların bu kan kaybını azaltmak ve ortadan kaldırmak için hiçbir girişimde bulunmamalarıdır. "Güçlü sendikal temsile en fazla gerek duyulan bu dönemde, tam tersine, örgütlü emek, toplam küresel iş gücünün giderek daha az bir bölümünü temsil ediyor. Son on yıl boyunca, karşılaştırmalı verilerin sağlanabildiği 66 ülkeden 35'inde sendikalaşma oranı, 020'den daha fazla düştü. En ciddi düşüşler, Avusturya, Arjantin, Kosta Rika, Fransa, İsrail, Meksika, Yeni Zelanda, Portekiz, ABD ve Venezuella'da yaşandı."'n 

Sınıf olgusu ve tavrı ortadan kalkmaya başlayınca, o sınıfı savunacak kimseler, sınıfın yararını gözetmek değil, talı işlerle uğraşmaya başlamışlardır. Sendikaların, görevlerini yerine getirememesinin nedenlerinden biri, sınıf tanımının ve mücadele biçimlerinin uğradığı değişikliği anlamamaları, anlamaya çalışan sendikaların, ve sendika yöneticilerinin de atıl kalmalarıdır. 
"Sendikaların çoğu yeni örgütlenme stratejileri geliştirme ya da yeni hizmetler sunma konusunda işi ağırdan alıyorlar... 
Bazı sendikalar, üyelerinin çıkarlarını ve statüsünü korumaya öncelik veren özel çıkar gruplarından daha farklı olmadıkları görüntüsünden de zarar görüyorlar ki üyeleri toplam iş gücünün çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bu algılayış, sadece örgütlü emeğin yeni üye çekmesini ve bunları tutabilmesini değil, aynı zamanda iktisadi yeniden yapılanma diyalogların- da, sendikaların çalışanların çıkarlarının meşru temsilcisi olarak tanınmalarını zorlaştırıyor.""8 

Sendikaların dağınık ve politize olmuş görüntüsünü ortadan kaldırmak için bazı girişimler yapılsa da ne yazık ki bunlar sen- 


7. Foreign Policy, Bahar-1999, Türkiye Baskısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 5.26) 
8. age., 5.23.) 
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dikaların üzerine atılan ölü toprağını kaldırmaya yetmemektedir. "Yeni bir sendikacılığı canlandırma yeteneğini gösterebilecek oluşumları inşa etmek için yapılan girişimler hep, belli bir alan ya da sektörle sınırlı kaldı. Son dönemlerde, bazı mücadeleler içerisinde görüldüğü gibi, işçi hareketinin mevcut sendikalardan bağımsızlaşması yönünde eğilimler görülse bile, bu süreklilik kazanan yeni örgütlenmelerin ortaya çıkmasına kadar vardırılamıyor."'© 

İşçi sınıfını harekete geçirecek olan sendikaların programları işleyişi ve yapılanmaları çok açık bir şekilde yeniden inşayı gerektirmektedir. Bu gereklilik sadece genel bir değişimin sonucundan çok, işçi sınıfının kendi içinde ve emek-sermaye arasındaki çelişkinin yoğunluğunun değişime uğramasıyla bağlantılıdır. "Artık sınıf sendikacılığı anlayışının işçi sınıfını kurtaran bir anlayış olmadığı tarih tarafından da ispatlanmıştır.''(0) 

Şu kabul edilmelidir ki, birçok sanayileşmiş ülkede sınıflar arası savaş, artık eskisi kadar yoğun değil. Bunun nedeni, farklı mücadele alanlarının; çevrecilik, feminist hareket, eşcinsellik, etnik milliyetçilik, otonom hareketler gibi mücadele biçimlerin- de sınıf hareketinin eriyip gitmesidir. (Bazıları, bu hareketleri, kapitalistlerin sınıf savaşının yoğunluğunu düşürmek için gündeme getirdiklerini ileri sürmektedirler. Bilinen şu ki, bütün bu doneler, gelişen dünyanın gerçekliğinde ve belli bir süreçte ortaya çıkmıştır.) Ama ezen-ezilen, kuzey güney çelişkisi de gittikçe derinleşmektedir. 

Sendikalar bugün, tüm dünyada bağımsız ve ileriye dönük idealleri olan yapılanmaların çok uzağında devletin temel sosyal politikalarının arasına sıkışıp kalmışlardır. Aslında birçok devlet, sendikaları bir sivil toplum kuruluşu olarak görüp, yer- 


9, Octobre, İspanya Komünist Ekim Örgütü yayın organı, Türkçesi: Birlik ve 
Mücadele, Ekim 1995, sayı 3 
10. Birey Toplum Sistem ve Globalizm, Teslim Töre, Alan Yay., s.62 
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yer desteklese de, sendikaların bugün içinde bulunduğu kısır döngünün nedeni, yeni politikalar ve mücadele alanları geliştrememeleridir.* | 

Sendikaların bugün yapması gereken şey; Wallerstein'ın da önerdiği gibi; sisteme karşı politikalar üretip, içinde bulundukları bugünkü durumu yadsıyıp, bir çıkış yolu aramalarından geçmektedir. Aksi takdirde sendikaların ve onların dayanak noktası olan işçi sınıfının amorflaştığı bu süreç, daha da kötüleşerek devam edecektir. 

Sendikaların değişen işlevine ilişkin en iyi örnek, İsrail devletinin temel taşlarından biri olan Histadrut'tur. Histadrut'un en önemli özelliği İsrail'deki bütün sendikal örgütleri bir araya getirmesi ve ortak paydada hepsini birleştirmesidir. Histadrut bu yönüyle, günümüz sendikacılığının bir adım öne çekilmesinde örnek teşkil edebilir. 


* Batıda sendikalar, siyasal erki, elinde bulunduranlardan tamamen bağımsız olarak oluşmuşlardır. 


ŞI 


5. BÖLÜM 


5. İNGİLİZ SANAYİ DEVRİMİ 
VE KITA AVRUPASI 


İngiliz Sanayi Devrimi'nin Kıta Avrupası'na tam manasıyla sıçraması uzun yıllardan sonra olmuştur. Bunun en önemli nedeni Kıta Avrupası'nın yaşadığı siyasal çekişmelerdi. Avrupa'da özellikle 16. yüzyıldan sonra yıkılmaya başlayan feodalitenin yerini güçlü merkezi otoriter devletler aldı. Bu da beraberinde belli bir politik anlayışı getirdi. İngiltere, Avrupa ülkesi olmakla birlikte her zaman Avrupa'nın biraz dışında kalmayı başarmıştır. 
İngiltere, Kıta Avrupası'nın dışında kalması ve bir ada devleti olmasının verdiği avantajla, Fransa ve Almanya'ya oranla askeri harcamalara fazla bütçe ayırmamıştır. Bu da ekonomik anlamda İngiltere'ye kaynak aktarımı açısından avantaj sağlamıştır. 

Coğrafi konumunun sağladığı avantajla İngiltere, Kıta Avrupası'nda yaşanan çeşitli olaylardan en az seviyede etkilenmiştir. 
XVI. yüzyıla kadar Avrupa'nın en güçlü hanedanı Habsburglardı. Öyleki 1440-1860 arası Avrupa'da seçilen imparatorların hepsi, Habsburg hanedanından geliyordu. Habsburg hanedanı- nın üyeleri çoğunlukla İspanyoldu, fakat içlerinde az sayıda Avusturyalı da vardı. Hanedanın en büyük özelliği, askeri açıdan son derece gelişmiş bir orduya sahip olmasıydı. Bu büyük ordu Otuzyıl Savaşlarının tetikleyicisi oldu, Fransa'nın öncülü- 


52 


günde başlayan bu savaş sonrasında Habsburg hanedanı eski gücünü kaybetti. Fransa da istediği şeyleri elde edemedi. 

İspanya XV. yüzyılda Avrupa'nın tek süpergücüydü, fakat XVİ. yüzyılda savaşlardan aldığı ağır darbelerle gerilemeye başladı. XVTI. yüzyılda ise Avrupa'daki etkinliğini tamamen yiürerek kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. 1668'de Portekiz'in bağımsızlığını kazanmasıyla İspanya prestijini iyiden iyiye kaybetmiş, bu bağımsızlık İspanya'nın diğer ülkeler tarafından tecritine neden olmuştur. 

İspanya-Habsburg Hanedanın gücünü yitirmesi, Avrupa'nın diğer devletlerinin işine geliyordu. Portekiz bağımsızlığını ilan edince, Avrupa'nın çeşitli devletleri Portekiz'le barış antlaşmaları imzalayarak onun bağımsızlığını tanımış oldular. Böylelikle İspanya diğer devletler tarafından yalnız bırakıldı. Portekiz'i tanımayan tek bir kurum vardı, o da Papalıktı. Çünkü İspanya Avrupa'da Katolikliğin tek hamisi olarak kendini görüyordu, öyleydi de. Protestanlığa karşı büyük bir mücadele açan İspanya, bu yüzden Papalıktan takdir almıştır. 

Bu savaştan en kârlı çıkan, bağımsızlığını kazanan Hollanda oldu. Savaş sonrası ekonomik açıdan özellikle deniz ticaretinde hızlı bir gelişme gösteren bu ülke, sonraları İngiliz Sanayi Devrimini Kıta Avrupası'na taşıyan ülke olacaktır. Hollanda'nın başta denizcilik alanında kaydettiği ilerlemeler Fransa'yı pek hoşnut etmemiş, Fransa Hollanda'ya savaş ilan ederek (1672- 1713) tarihe XIV. Louis Savaşları olarak geçecek dönemi açmıştır. 

XIV. Louis Savaşları Kıta Avrupası'nı yoksullaştırırken, İngiltere ilerleyişini sürdürmüştür. İngiltere'nin XVIL. yüzyılda Hollanda ve Fransa'ya karşı denizlerde ve ticarette elde ettiği üstünlük; Sanayi Devrimi öncesi ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Yine İngiltere' nin birçok İspanyol sömürgesiyle kurduğu ticaret ağı, İngiltere'nin sermaye birikimine önemli katkılar sağlamıştır. 
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Fransa'nın, İngiliz Sanayi Devrimini yakalayamasa da ona yetişme çabaları, Napolyon Savaşları sonrasında anlam bulmuştur. 1850 yılına gelindiğinde ortada hatırı sayılır bir Fransız sanayisi vardı. Fransız ekonomisini tetikleyen gelişmelerden biri de Fransa'nın 1726 yılında yeni para birimine geçmesiydi. Bu geçiş göreceli de olsa Fransız ekonomisine canlılık getirmişti. 
Yine Avrupa'da 1815-1854 yılları arasında hiçbir savaşın yaşanmaması Avrupa ülkeleri içinde en çok Fransa'ya fayda sağlamıştur. “KVHİ. y.y. Fransız ekonomisi gelişen bir ekonomi olduğu gibi büyüme hızı da İngiltere'de görülene yakın bir hızdır.'"(v 

Almanya ise ulusal birliğini kuramadığından Fransa'nın gerisinde kalmıştır. Kıta Avrupası'na dışarıdan gelen madenler nedeniyle enflasyon oranı artmış, kralların vergileri arttırmaları nedeniyle de Almanya'da 1524 yılında Köylü Savaşı çıkmış, 1526 
yılında bastırılmıştır. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun gücünü kaybederek topraklarının bir kısmının bağımsızlığını yeni kazanan İsveç'e bırakılmasıyla gerileme sürecine giren Almanya, topraklarının diğer bir kısmını da Fransa'ya bırakmak zorunda kalınca her alanda Avrupa ülkelerinin uzunca bir süre gerisinde kalmıştır. Almanya'nın sanayileşme hareketleri demiryollarının inşası ile başlamıştır. Siyasal birliğini 1870 yılında sağlayan Almanya diğer sanayi alanlarında ve kimya alanında yaptığı çalışmalarla aradaki farkı kapatmaya çalışmıştır. 

1830 yılında bağımsızlığını kazanan Belçika ise, yünlü dokuma alanında iyi bir seviye yakalamıştı. Özellikle, Flandre tamamen yün işleme merkezi haline gelmişti. İsviçre coğrafi konumunun avantajı ve bankacılık alanındaki faaliyetleriyle Avrupa'nın diğer ülkeleriyle her anlamda kıyaslanabilecek bir duruma sahipti. İsviçre belli sahalarda Avrupa'nın en iyi uzmanlaşmış iş gücüne sahipti. Saat işçiliği ve yapımı üzerine Avrupa'da İsviçreyle yarışabilecek ustalığa sahip ikinci bir ülke yoktu. 


1. Fransız Devrimini Yorumlamak, François Crouzct'ten aktaran: François Furet, Türkçesi: Ahmet Kuyaş, Alan Yay., 1989, s.139 
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Gelişen süreçte Avrupa'nın yönetim şekilleri de değişime uğradı. Eskinin monarşık rejimleri yerlerini daha çoğulcu yönetimlere bırakmaya başladılar. 

İngiltere'de 1832 ve 1867 yasaları seçmen sayısını önemli ölçüde artırıyor ve örgütlü partilerin kurulmasına yol açıyor. 
Fransa'da parlamentarizm 1814 ile 1848 arasında çok sınırlı bir temel (30 milyon nüfusa 100 ilâ 200.000 seçmen) üzerinde yavaş yavaş gelişti. İkinci Cumhuriyet artık bir daha kalkmayacak geneloyu (1 848) getiriyor ama başlangıçta plebisitçi bir çerçevede yer alıyor. Üçüncü Cumhuriyet parlamenterizm ile serbest seçimi birleştiriyor. 1875'ten itibaren liberal sistem Paris'e yerleşmiş duruma..." geliyor. 

İngiltere'nin başını çektiği bu yönetsel değişimlerin nedenleri arasında büyüyerek gelişen ve geliştikçe kendini dayatan işçi sınıfının eylemliğini gösterebiliriz. 1900'lerden sonra Batı'nın "Demokrasi" ıhracı da bu değişimler üzerinden şekil alıyordu. 
Bu tarz yönetim değişikleri kıtadaki savaşları da azaltmıştı. 

"Eski dünyanın küçük ülkeleri hareketi önden veya geri- den izliyorlar. 1814'te bir anayasa kabul eden İsveç, 1866'da eski erkân meclislerinin yerine yetkileri daha sonra derece derece artacak olan bir parlamento kuruyor. Belçika daha 1831'de parlamenter bir rejim kabul etmiştir. Danimarka ile Hollanda 1848'de aynı yola giriyor, ikincisi oy hakkını 1866'da genişletiyor."'8) 

Avrupalı devletlerin demokrasi adına attığı bu adımlar kıtada sermayenin dolaşımını hızlandırıyor ve ticaretin uluslararası boyuta taşınmasına yardımcı oluyordu. 


2. Batının İki Yüzü, M.Duverger, Çeviren Doç.Dr. Cem Eroğul-Dr. Fazıl Sağlam, Doğan Yay, 1977,s.49 
3. Age.s.49 
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6. BÖLÜM 


"Tanzimat Fermanı ile başlayan reform hareketleriyle Osmanlı Devleti, feodalitenin engellerini ortadan kaldırmağa çalışmış, devlet teşkilatını genişletmiş, çıkardığı yasalarla mal ve can emniyetini sağlayarak, yabancı sermayenin ülkeye korkusuzca girmesi ve iş görmesi için uygun bir ortam oluşturmuştur. İşte bunun sonucu olarak, hem bol hammaddeye, hem de ucuz işgücü piyasasına sahip Ege'ye çok miktarda yabancı sermaye girmiştir ve doğal olarak bölgede sosyo-ekonomik değişimlere yol açmıştır." 

(19. yüzyılda Emperyalizmin Batı Anadolu'da Yayılması, Bülent Varlık) 


6. SANAYİ DEVRİMİNİN OSMANLIYA ETKİSİ 


Osmanlıda Tanzimat'tan itibaren başlayan ve Avrupa'dan örnek alınarak yapılmaya çalışılan değişiklikler, 1800'lü yılların sonuna doğru kendisini iyice hissettirmeye başlamıştır. "1839 Tanzimat Fermanı ile idari, mali, askeri kimi konularda reformlara gidilirken, pek zayıfda olsa ilk kez bir insan hakları denetimide sunulur. 1860'lı yıllarla beraber Avrupa dünyası- nın düşünce ışıkları kültür dünyamıza sızmaya başlar." 


1. Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz? Say yay. 3.baskı. Server Tanilli, 5.34 
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Bu değişim kısıtlı da olsa toplumun en alt kademelerine kadar inmeyi başarabilmiştir. Bu gelişmeler sonucu, sabah kahvaltısını bile yapmayan ve günde sadece iki öğün yemek yiyen Osmanlı tebası, batıda olduğu gibi üç öğün beslenme alışkanlığı edinmeye, başlamıştır. Osmanlıda (Aydınlanmanın) batıdaki gelişmelere ve meydana gelen değişimlere göz kırpan ve bunu kendi çeperinde ele alan yansımalara örnek olarak, Epistemik cemaatlerin oluşmasını gösterebiliriz. Daha çok Osmanlının elit kesimini oluşturan bu cemaatler, Osmanlı sosyal tabakasının entellektüel ve gelir seviyesi yüksek kişilerden oluşmaktaydı. 
Bu epistemik cemaatler bilgi alanında Agust Comte'un "bilgi güçtür" perspektifinden yola çıkarak, batının fikir kalıplarını özümsemeye başladıkları gibi, Osmanlı tebasının oluşturduğu değer yargılarını benimsemiyor, toplumun geleneksel bakış açısından sıyrılarak farklı görüşleri savunuyorlardı, Epistemik bakış açısına son derece hakim olan bu cemaatlerin önemli bir özelliği de Osmanlı toplumunun değer yargılarını yadsımalarıydı. Bu cemaatler yaygın alt kültüre karşın, baskın üst kültür yaratma çabasındaydılar.” 

Düşün alanında batının gelişmişliği Osmanlıyı olumlu yönde etkilerken, bu olumlu durum ne yazık ki ekonomık alanda geçerli olmamıştır. Anadolu'da sanayi dört ana kolda gelişmiştir: 


*“Batılı aydını burjuvazinin üretmesine karşılık Osmanlı aydınını batılılaşma olgusu üretmiştir. Ve Osmanlı aydını, Osmanlı halkları Karşısında hep sınıflar üstü konumda kalmış, halkın dışında, halk için, halka rağmen çözümler üretmiştir" diyen M. Ali Kılıçbay'ın bu tespiti ne yazık kı bugün de geçerliliğini korumaktadır. 
Bu zemini siyasal hareketleri içine alacak şekilde genişletebiliriz. Bugün de devam eden bu çelişkinin temel nedeni batılılaşmayla birlikle oluşturulmak istenen “Aristokratik” anlayıştır. Batının özellikle Avrupa'nın varoluş espirisini tamamlayan bir unsurdur aristokrasi, Osmanlı aydını da aristokrat bir zümre yaratma çabasıyla hareket eden bir topluluk olarak ortaya çıkmıştır. (Bu çerçevenin dışında tutabileceğimiz belli başlı isimler elbette vardır.) Osmanlıda hiç rastlamadığımız soylu ya da asil zümrelerin de yine bu dönemden sdfira, bu kurum dahilinde oluşturulmaya çalışıldığına tanık oluyoruz. 
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Dokuma, gemi, gıda ve deri sanayileri, Osmanlı bu sanayi dalları içerisinde çok ileri safhalara gelebilmeyi başarabilmiştir. 
Özellikle el dokumacılığıyla elde edilen bir çok ürün dış pazarlarda, geniş bir hinterland yakalamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini derinden etkileyen olayların başında 1532 yılında yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar gelmektedir. 1532 yılında verilen bu kapitülasyonlarla aralanan kapı, Tanzimatla birlikte tamamen ardına kadar açılmış ve yabancılara ülke içinde ticaret yapma hakkı verilmiştir. Dışarıdan ülkeye sokulacak ürünlerden cüzi miktarda vergi alınması kararlaştırılmıştır.* Böylece üretim tekniği yönünden Avrupa'nın gerisinde olan Osmanlı, içpazarını kaliteli ve daha ucuz olan Avrupa mallarına teslim etmiştir. Sanayı Devrimiyle birlikte, Avrupa'da güç kazanan burjuvazi, yatırımlarını toprak ve topraktan sağladığı kazanımların üzerine yaparak, gücünü pekiştirmiş, tarım sektörüne yoğun olarak etki eden Sanayi Devrimi büyük ölçüde tarım, ziraat ve kol emeği üzerine kurulu bir ekonomik ve sosyal yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nu oldukça derinden etkilemiştir. 

Sanayi Devrimiyle özellikle dokuma ve iplik tezgahında meydana gelen gelişmeler Osmanlı üreticisini olumsuz yönde etkilemiş, Avrupada yeni üretim biçimlerinin ortaya çıkmasıyla beraber; "Bursa'da 1000 ipek tezgahı varken, 1848'den sonra ancak 75 tezgah kalır, İstanbuldaki tezgahların sayısı 1866'da yapılan bir araştırmaya göre 30-40 yıl içinde 316'dan 37'ye” düşmüştür.© Bu olumsuz gidişattan en fazla yara alan sektör dokuma sanayiydi. 11. Mahmut döneminde çöküşünü sürdüren dokuma sektörü nedeniyle Osmanlı iç pazarını dışarıdan ithal 


*Tanzimatla birlikte üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da Osmanlıda liberalleşmenin ilk adımlarının atılmasıdır. Devlet artık köylünün sattığı ürünün pazarlanmasına karışmıyor, ek vergi almıyordu. Tanzimattan sonra kapitalist ekonomi anlayışı ekonomide kendini daha fazla hissettirmeye başlamıştır. 

2. Türkiye'de Sınıfların Dünü, Bugünü, Yarını, Haşim Kanar, Doruk yay. s.16) 
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edilen ürünler kaplamıştı. Abdülaziz döneminde ise dokuma atölyeleri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştı." 

1850 yılında Makriköy'de (Bakırköy) hususi teşebbüs tarafından, el dokumacılığı ve basmacılığı ile iştigal etmek üzere kurulan basmahane, 1860'dan sonra faaliyetini idame ettirememiş ve önce Hazineyi Hassa'ya ve 1867'de Harbiye Nezaretine devredilmiştir. Levazımatı Umumiye-i Askeriye buz fabrikası adını alan fabrika münhasıran ordu için çalışmış, mensucata müteallik tesisatı, tersi ve tecdit edilmiş ise de iplik kısmı iptidai halinde kaldığından, fabrikaya lüzumlu ipliğin, Yedikule Fabrikasından celbine devam olunmuştur." 

Giderek daha kötü duruma düşen Osmanlı sanayini kurtarmak için "Fabrika-i Hümayun" adı altında yeni fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Bu fabrikalarda, modern teçhizatlar kullanılmakta, özellikle askeri ihtiyaçları karşılamak için üretim yapılmaktaydı. Kurulan bu fabrikalar için yurtdışından ustalar getirilmiş, yurtdışına öğrenciler gönderilmiştir. Bunlardan biri de, Zeytinburnu'nda kurulan demir fabrikasıdır. 

Osmanlı sanayisi öncelikli olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapmaktaydı. Halkın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dışarıya ürün satabiliyordu. Osmanlıda taşra sanayi yaygın olmasa da sınırlı bir biçimde gelişerek varlığını korumuştur, Bu tip sanayi kolları daha çok nüfusun yoğun olduğu bölgelerde manifaktür biçimde var olmuştur. Böylesi bir sanayi anlayışı özellikle Balkanlarda yaygındı. Selanık bu açıdan örnek gösterilebilir. Yine Tokat çevresinde üretim yapan dokuma tezgahları 1750'li yılların ortalarına kadar önemli oranda mamül imal et- 


*Osmanlının bu kötü gidişatını önceden fark edenlerden biri de Mehmet Paşa'dır. Avrupalı üreticilerin hammaddeyi Osmanlıdan alıp işleyerek çok fahiş fiyattan Osmanlıya sattıklarını farkeden Mehmet Paşa bunun önüne geçmek istemiş ve Avrupa'dan getirttiği makinalarla Bursa'ya büyük atölyeler kurdurmuştur. Bursa'nın Osmanlıda ve şimdilerde dokuma (tekstil) alanında öne çıkmasında Mehmet Paşanın önemli katkısı vardır. 

3. Osmanlı İmparatorluğu İktisadi Şartları, Vedat Elden, s.64. TTK, 1994) 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mişler, bu ürünler İmparatorluğun dört bir yanında satışa sunulmuştur, Ama Osmanlı sanayısi âtıl bir üretim anlayışından ne yazık ki sıyrılamamış, batıya oranla hep bir adım geride kalmıştır. 

Osmanlılarda “...hraç ürünü yaratabilen büyük endüstri kentleri yoktur. Var olan yegane endüstriler devlete aittir. Ve rantab! olmayan mamüller üretmektedirler. Bunlar tersane, silahhane, saray, ordu, donanma için üretim yapan imalathanelerdir. Öte yandan yerel endüstriler zanaatkarların elinde olup bazı nadir istisnalar dışında ihracat için değil esas olarak iç piyasa için çalışmaktadırlar."'» 

Belli bir dönem için dokuma alanında kazanılan ivme de Zâamanla kaybedilmiştir... (18. yy. sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu el yapımı ürünleri çevre imparatorluk ve devletlerde çok revaçtaydı. Ancak 18. yy. kaliteli dokumaları, el yapıumı iplikleri ve deri ürünleri yavaş yavaş dış pazarları kaybettiler. 19. yy. başlarına gelindiğinde Osmanlı ihracat sektörünün karakteristik ürünleri olan yüksek kaliteli malların hemen hemen hepsi kaybolmuştur." Bunun en önemli nedeni Sanayı Devrimiyle gelişen teknolojinin Osmanlı mallarından daha kaliteli ve ucuza üretim yapma imkanını sağlamasıdır. 

Sanayı Devriminin yarattığı iktisadi, sosyal ve ekonomik degişim Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki olumsuz etkisini zamanla artırarak sürdürmüştür. Osmanlı ekonomusi, dışa borçlu olmakla birlikte borcunu ödeyemeyen bir imparatorluk haline gelmiştir. "Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu, temel varoluş kaynağı ve ideolojik çerçevesini sağlayan tarımsal fazlasının, borçlara karşılık gösterilmesi adeta bir devlet durumunda olan "Duyün-u Umumiye'nin oluşturulmasına..."© zemin hazırlamıştır. Bu da Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki yıkıcı etkisinin nerelere vardığını açık bir şekilde görmemize yardımcı olan bir alıntı. 


4. XVUL Osmanlı İmp., Robert Manıran, çev: M Ali Kılıçbay, s.149, İmge yay.) 
5. Osmanlı İmp. 1700-1922, Donald Ouatacrt, 5.201, İletişim yay.) 
6. Modemizm, Kapitalizm, Azgelişmişlik, Fuat Ercan, Bağlam yay., 2001, s.68 
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Osmanlı batılı düşün yapısıyla tanıştığı dönemlerde, ekonomisi hızla çöken bir durumdadır. Ekonomik alandaki bu çöküşün sosyo-kültürel yansımaları gecikmeden kendini göstermeye başlamıştır. Tanzimat dönemi Osmanlının bu gidişe bir dur demek için giriştiği birçok yeniliği başlattığı tarihtir. Tanzimat dönemi Osmanlı'nın batının üstünlüğünü kabul ettiği dönem olması itibariyle de önemlidir. 

Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Avrupa merkezli bir çağdaşlık anlayışı dünyaya damgasını vurmaya başlamıştı. 
Osmanlı Devleti de Avrupa devletler topluluğunun bir parçası olmak istiyorsa Avrupalıların değerleriyle onlarla konuşmak gerektiğinin bilincine varmıştı." Sadece bilincine varmak tek başına yeterli değildi tabı. Osmanlı bunun için bir dizi yenileşme faaliyetlerinde de bulunmuştur. 

"Osmanlı Devleti 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla bir hukuk devleti olma yolunda ilk adımlarını atarken bu hareketin yürütücüleri devleti yenileştirebilecekleri örnekler aramışlar. Ve bunu daha çok İngiltere ve Fransa gibi liberal yapıdaki memleketlerde bulmuşlardır. Özellikle yönetimin merkezileştirilerek yeni ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasında bu yol izlendi. Başvekâlet ve nazırlıkların kurulması, taşra yönetiminin merkeze bağlı yapıya kavuşturulması, yeni ordu bu anlayışın ürünleri oldular."'(8 

XVII yüzyıldan sonra sanayinin iyiden iyiye kötü duruma düşmesinden huzursuz olan Osmanlı yönetimi bu kötü durumu tersine çevirmek için sanayi alanlarında bir dizi önlem almaya başlamıştır. Bu önlemleri iki kısma ayırabiliriz: 

1) Üretime yönelik önlemler, 

2) Pazarlama ve satışla ilgili önlemler. 

Fabrikaların kurulması ve kurulurken desteklenmesi, fabrikalarda çalışacak kalıfıye elemanların yetiştirilmesi ve bu mas- 


7. 19, yüzyıl Osmanlı Avrupa İlişkileri, Doç. Dr. Hüner Tuncer, 5.42) 
8. Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ 1838-1868, Mehmet Seyitdinoğlu, TTK, s.26) 
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rafların bir kısmının devlet tarafından karşılanması, sanayi alanında her türlü yeniliği takip etmek ve daha kaliteli bir yakla- 
“ şım sunmak için sanayi okullarının açılması, üretimi ve kaliteyi. 
artırmak için atılan adımları temsil ederken, üretilen ürünlerin dış pazarlarda ve ülke içinde açılacak sergi salonlarında (pavyonlarda) sergilenmesi yani müşteriye sunulması için öncelikli olarak tanıtım amaçlı sergilerin açılması teşvik edilmiş, dış ülkelerde açılan sergilere Osmanlı firmalarının katılımı sağlanarak pazarlama politikaları geliştirilmiştir... 

1863 yılında kurulan "Islah-ı Sanayi" komisyonu da bu yenileştirme faaliyetlerinden biridir. Abdülaziz döneminde kurulan bu komisyonun temel amacı kötü durumda olan sanayi kollarını iyileştirmek, tekar etkin hale getirmekti. Bunun için bazı şartların sağlanması gerektiğini öne süren komisyon, başta çalışanların konusunda eğitimli olması gerektiği üzerinde durarak üretilcek olan ürünün Kaliteli ve çekici olması gerektiğini şart koşmuştur. İlerleyen yıllarda komisyonun yetkisi kaldırılmış ve 1873'te komisyonun varlığına son verilmiştir. 

Osmanlı sanayisini kurtarmak adına atılan bu tip adımlar başarıya ulaşamamıştır. 1800'lerden sonra kurulmaya başlayan fabrikaların başında Avrupa'dan getirtilen makinelerle üretim hacmi genişletilmek istenen Beykoz deri ve kundura fabrikası gelmektedir. Yine 1834'de kurulan feshane fabrikası, İzmit'te kurulan dokuma fabrikası, 1851'de Bakırköy'de kurulan bez fabrikası, yine akabinde Bakırköy'de kurulan demir ve dokuma fabrikaları Osmanlı sanayisinin toparlanmak ve batı standartlarını yakalamak için başlattığı re-organizasyon sürecini temsil etmekteydiler.” 


*Bütün bunların yanında 1830'lardan sonra, Osmanlı Devletinin sanatsal faaliyetlerinin en üst düzeyde icra edildiği Enderun-u Hümayun, zamanla bu kurum giderek ihtişamını yitirmiştir. Bu kurumun ortadan kalkmasıyla, başta musiki olmak üzere çeşitli sanat dalları sokak aralarında devam etmek zorunda kalmıştır. Enderun-u Hümayun'dan tam 85 yıl sonra eğitim düzeyi akademik bir seviyeyi ifade eden Darül'han açılmıştır. Daha çok müzikal anlamda eğitim veren bir kurum olarak ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. 85 senelik bu kesintinin ardından atılan iyi niyetli adımlar da sonuçsuz kalmıştır. 
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6.1. OSMANLIDA SANAYİLEŞME HAMLELERİ 


Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik anlamda ve buna paralel olarak sanayi alanında bir daralmaya girmesi 1750'lerden sonraya denk düşmektedir. Bu tarihten sonra Osmanlı sanayisi giderek gerilemeye başlayan bir sürece evrilmiştir. Osmanlı sanayii daha çok iç pazarın, özellikle de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan fabrikalarla gelişmişti. Merkezi otoriter bir askeri yapının varlığı ve hatırı sayılır askeri nüfus bütün üretim ilişkilerini etkilediği gibi, sanayileşme çabalarını da doğrudan etkiliyordu. Askeri anlamda 11. Mahmut döneminde yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla (1826) başlayan yenileşme süreci Tanzımatla birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi sayıca çok fazla olan askeri nüfus nedeniyle askeri alanda yapılan her türlü olumlu ya da olumsuz faaliyet üretimi de doğrudan etkiliyordu, Yeniçeri ocağının kaldırılması bu açıdan da önemliydi. Yeniçeri ocağının kaldırılıp yerine Asakir-i Mansura-i Muhammediye'nin kurulması ve yeni kurulan bu ordunun fes giymesinin zorunlu tutulması Osmanlı dokuma sanayisini olumlu yönde etkileyecek bir dizi atılımın yapılmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlıda bu gelişmeye paralel olarak ilk fes üretimi'ne 1834 yılında başlanmış, daha sonra bu faaliyet*1839 yılında Defterdar'da kurulan feshane fabrikasıyla bambaşka bir hal almıştır. 1834 yılında Kadırga'da sadece fes üretimiyle başlayan, 1839 yılında yurtdışından getirtilen makinalarla birlikte halı ve benzeri dokuma faaliyetlerini de gerçekleştiren bir fabrikaya dönüşmüştür. Buna mukabil İzmit'te de fes üretimiyle ilgili bir çok fabrika ardı sıra kurulmuştur. İzmit'te kurulan bir diğer önemli fabrika Hereke'de kurulan dokuma fabrikasıdır. Önceleri yalnızca halı dokuyan bu fabrika daha sonraları halı kilim basma gibi farklı ürünlerde üretmiş ürettiği bu ürünleri de dış pazarlara satmıştır Yine bu dönemde kurulan fabrikalara Beykoz'da kurulan porselen fabrikasını, Bursa'da kurulan ipekli dokuma fabrikasını örnek verebiliriz. 
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Osmanlı sanayi batıdaki anlayıştan farklı olarak mukataa denilen bir sisteme dahildi. Bu sistem tamamen devletin çıkarlarına hizmet ediyordu. Devlet fabrıkaları işletmekte, üzerlerinden de gelir elde etmekteydi. Eğer fabrikaları başka biri işletiyorsa ki bu çok nadir olan bir durumdu, devlet ondan hem kendisi için üretim yapmasını istiyor, hem de fabrika üretiminden kendisine pay alıyordu. Osmanlı sanayisi tarım ve hayvancılıkla yakın ilişkiler içindeydi. Çünkü üretilen mamüllerin hammaddelerini bu iki kesimden sağlamaktaydı. 

Bütün bu gelişmelere paralel olarak ziraat ürünlerinin kalitesinin ve üretiminin artırılması için de bir dizi önemli adımlar atılmıştır. Atılan bu adımların başında 1838 yılında kurulan Meclis-i Umür-i Nafia (Ziraat ve Sanayi Meclisi) gelmekteydi. 
Bu meclis üretimin daha modem şartlarda yapılması için köylüye ucuz kredi desteği sunmuş vergi indirimine gitmiştir. Böylelikle iç pazardaki üretimin daha iyi bir seviyeye gelmesi hedeflenmiş kısmende olsa bu başarılmıştır. 

Sonuç olarak Osmanlı sanayileşmesi ve sanayisini kurtarmak adına atılan bir dizi adım Osmanlı sanayısının batıdaki gelişmeler karşısında eriyip gitmesine engel olamamış, kısmi olarak elde edilen başarılar toplama yansımamıştır. Sanayileşme hareketlerinin başarısız olmasının başlıca nedenlerinden biri fabrikaların birçoğunun hatta hemen hemen hepsinin devlete ait olması ve üretimlerinin büyük bir kısmının devlet kurumlarına yapılmasıydı. Osmanlı bürokrasinin takındığı yanlış tutumlar da bu nedenler arasında gösterilebilir. Yetişkin ve deneyimli elemanların bulunmaması, yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar nedeniyle ithalat ihracat dengelerinin Osmanlı aleyhine değişmesi de Osmanlı sanayileşme hamlesinin başarısız olma nedenleri arasındadır. Bu antlaşmalara örnek olarak 1838 yılında İngılizlerle imzalanan Balta Limanı antlaşmasını verebiliriz. Bu antlaşmanın en tipik özelliği İngiliz tüccarlara gümrüklerin indirilmesidir. 


Gi 
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I. Tablo'dan anlaşılacağı üzere yapılan bu antlaşma sonucunda İngilizlerle yapılan ticaret artmıştır. Uzunca bir dönem İngiliz tüccarlar diğer ülke tüccarlarına nazaran çok daha fazla ekonomik kazanımlar elde etmişlerdir. 

Antlaşmanın imzalanmasından sonra dışarıdan mal ihraç eden ve bu nedenle borçlanan Osmanlı Devleti 1875 yılında bu borçları ödeyemeyeceğini deklare ederek moratoryum ilan eder ve bu tarıhten sonra Duyun-u Ümümüye kurulur. Duyun-u Umumiye'nin kurulmasına neden olan olaylardan biri de imzalanan Balta Limanı antlaşmasıdır. Bu antlaşmanın siyasi boyutunu'da teşkil eden 1839 Tanzimat, 1856 Islahat Fermanı Osmanlının çöküşünü durdurmayı hedeflese de başarılı olamamıştır. 

Burada bir not düşmek gerekirse; Osmanlı ABD arasındaki ilişkiler 1840'lardan sonra giderek gelişmeye başlamıştır. ABD İngiliz tüccarlar sayesinde Sanayi Devrimini olumlayarak özellikle askeri açıdan ilerlemeler kaydetmiş; demir ve çeliğin kullanımının yaygınlaşmasıyla ülke dışına ürün ihraç eden konuma gelmiştir. 1840'lardan sonra Osmanlı ABD'den özellikle askeri teçhizat bakımından önemli miktarda alımlar yapmıştır. 


TABLO-2. Osmanlı Dış Ticaretinin Yıllık Büyüme Hızları 1840-1913 (Bileşik Hızlar, Yüzde Olarak) 


AH Cari Fiyatlarla Sabit 1880 Fiyatları ile 


Dönemler | e Tümen TT Te 


LA 1839-41'den 1852-54'e 
IB 1857-59'dan 1871-73'e 
11 1879-81'den 1897-99'a 


111 1897-99'dan 1905-07'ye 


(IB) 1857-59'dan 1874-76'ya 
(110) 1897-99'dan 1911-13'e 


TABLO-3. Merkez Ülkeleri* Osmanlı Dış Ticaretinin Yıllık Büyüme Hızları 1840-1913 (Bileşik Hızlar, Yüzde Olarak) 


Alt Cari Fiyatlarla Sabit 1880 Fiyatları ile 


JA 1839-41'den 1852-54'e 
IB 1857-59'dan 1871-73'e 
11 1879-81'den 1897-99'a 
111 1897-99'dan 1905-07'ye 


((B) 1857-59'dan 1874-7ö'ya 


(110) 1897-99'dan 1911-13'e 


(*) Sanayileşmiş Avrupa ve ABD, 1897-99'dan sonraki alt dönemlerde İtalya'yı da içermektedir. 


Yukarıdaki tablolar Osmanlı ekonomisinin derinlemesine bir incelemesini önümüze koymaktadır. Osmanlı ekonomisi özellikle Kırım Savaşından sonra daha fazla dışarı bağımlı hale gel: miş ve birçok ülkeden borçlanmak zorunda kalınmıştır. 


6.2. OSMANLI TOPRAK YAPISI ÜZERİNE 
SÜREGELEN TARTIŞMALAR 


Osmanlının Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, feodal bir yapıya sahip olmadığını savunan ve Osmanlının kendine özgü merkezi bir yapılanma biçiminin var olduğunu öne sürenlere karşın Osmanlı toprak düzenini Avrupa'daki feodal yapıdan farklı gör- 


9. Şevket Pamuk, ODTÜ Gelişim Dergisi, "Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Osmanlı Dış Ticaretinde Uzun Dönemli Dalgalanmalar, 1979-1980, s.172 
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meyenlerin (Behice Boran) yanında, Osmanlı toprak yapısını daha çok Marks'ın Asya tipi üretim tarzı görüşüne dayanak yaparak açıklayanlar olduğu gibi buna karşı çıkanlar da olmuştur. 
Osmanlı toprak sistemi batıdaki feodal ya da Marks'ın Asya tipi üretim tarzına tam anlamıyla dahil olmadığı gibi, bazı kaynaklarda belirtilen Türk-İslam tarzı üretim de Osmanlı toprak anlayışını izah etmeye yeterli değildir. 

Osmanlı İmparatorluğu bir Türkmen beyliği tarafından kurulması itibariyle islam öncesi Türk devlet geleneğinden de etkilenmiş, islam sonrası edindiklerini de İslam öncesi Türk kültürünü kapsayacak biçimde yansıtmıştır. İslam öncesi kurulan Türk devletlerinde toprak devletin olmakla birlike devlete eşdeger tutulan hükümdarındı. Hükümdara bir şey olursa, devletin sahibi varisleri oluyordu. Bu gelenek İslam inancını benimseyen Türklerde de aynen korunmuştur. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu açık bir şekilde Anadolu'da daha önce kurulmuş medeniyetlerden yoğun biçimde etkilenmiş (Roma, Bizans), bu kültürlerden bir derleme yapmaya çalışmıştır. Ancak Osmanlı'da İslam unsur ve geleneği her açıdan fazlasıyla ön planda tutulmuştur. 

Osmanlının İslam anlayışından yoğun olarak etkilendiğini söylemiştik. Ancak Türk ögesinden aynı derecede etkilendiğini söyleyemeyiz. Hz. Ömer döneminde görülen ve toprağı üstüste üç defa ekmeyen arazi sahiplerinin topraklarına el konulmasına benzer bir uygulamayı Osmanlıda da görmekteyiz. Devlet yönetiminde birçok ulema ve din adamının bulunması, İslam öğesinin Osmanlı toprak düzeninde etkin olmasının bir başka sebebidir. Türk ögesi ise Selçuklularda öne çıkmış, Osmanlıya sirayet etmemiştir. 

Batıdaki anlamıyla feodal bir anlayışın Osmanlıda görülmeyişinin nedeni; toprağın devlete ait olmasıdır, Devlet toprağın tek sahibidir. Ve topraklar belli bir karşılık gözeterek köylülere işlenmesi ve boş kalmaması için verilir. Batıda ise büyük toprak 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sahipleri kendi ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir ücret karşılığında topraklarında köylüleri çalıştırmışlardır. Bu durum Cromwell döneminde bahsedilmiş olan burjuva sınıfına destek veren bir köylü (ezilen) sınıfının var olmasına neden olmuştur. 

Osmanlıda toprak üç kısma ayrılmıştır. Bunların içinde en yaygın olarak Mir-i toprak anlayışı benimsenmiştir. Mır-i topraklar devlete ait olan topraklardır. Mir-i topraklar elde edilen gelire göre kendi içinde Has, Zeamet, Tımar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 

"Osmanlı topraklarının çok büyük bölümü miri'dir. Özellikle Orhan Bey döneminde (1324-1362) ve sonrasında ele geçirilen yeni topraklar işleyen ister Müslüman, ister Hıristiyan olsun miri arazi rejimine tabi kılınarak devletin mülkiyetine alınmıştır. Bazı toprakların miri rejimin dışında tutulması ise daha çok bölgesel özelliklerden ve halkın etnik durumundan ileri gelmektedir. Batıda Eflak Boğdan eyaletleri ile doğuda Kürt beylerinin güçlü oldukları bazı eyaletler bu ayrıcalığın örnekleridir."'(10) 

Osmanlıda toprakların tamamının devlete ait olması büyük çoğunluğun Osmanlı toprak düzeneğinin Asya Tipi Üretim Tarzı'na ait olduğu savının benimsemesine sebep olmuştur. "Osmanlı Devleti feodal bir düzene sahip olmamıştır. Zaten Osmanlı toplum ve yönetim düzeni şu veya bu üretim şeklinin, yahut diyalektik felsefenin dar ve çoğu zaman hayatın gerçeklerine ters düşen kalıpları içinde incelemenin, ideolojik bir takım temeller arama arzusunun tatmini dışında bir faydası yoktur."an 

Osmanlı Devletinin tamamen bir feodal düzene sahip olmadığı bir gerçek. Ama bu gerçekten yola çıkarak, diyalektik fel- 


10. İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmıştığın Tarihi, 5. basım, Cem yayınevi, s.55,96. 1975) 

11. Halil Cin-S.Gül Akyılmaz, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, s.389, Konya Selçuk Üni. Yay., 1995) 
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sefeyi yargılamak yanlış. Osmanlıda feodaliteyi savunup bunu da ATÜB'e uyarlayanların yanılgıları, bu tip bir anlayışla ortaya konulamaz. Asya tipi üretim biçiminin Osmanlıya uyarlama 1steğinin altında, elbette ideolojik bir yaklaşım yatmaktadır. 

"Osmanlı toplumunda ATÜB'ün egemen olduğu tezi bu düzende toprak mülkiyetinin devlete ait olduğu verisinden kaynaklanmıştır. Oysa biliyoruz ki, daha XVTI. yüzyıldan itibaren A. de Duperran ve özellikle Multeka çevirmeni D'ohs- son gibi şarkiyatçılığın müjdecileri, Batıda yaygın bu tezin büyük bir yanlış olduğunu bizzat Osmanlı hukukunu sergileyerek belirtmişlerdir. Bizim (ATÜB)cüleri yanıltan, kamiu hukuku düzeyinde, egemenlik ilkesini ifade eden, mülk fikrini özel hukuk çerçevesinde mülkiyet olarak yorumlamaları olmuştur. 
Osmanlı üretim biçimini ATÜB olarak değerlendirmeye iten ikinci faktör, kanımca Osmanlı devlet aygıtının merkeziyetçiligı, despotizmi konusundakı yanılgıdır."a23 

Osmanlı Devleti tamamen feodal bir yapıya sahip değildi. 
Kurulmuş, işleyen fabrikaları vardı. Bu fabrikalar batı standartlarını ne derece karşılardı orası tartışılabilir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen feodal bir yapıya sahip olduğunu iddia etmek yanlış olur. Osmanlı İmparatorluğu sanayisi 20. 
yüzyıl başlarına kadar küçük atölyeler şeklinde var olabilmiştir. 
Fabrikaların üretim kapasitesini değerlendirdiğimizde, imalathane standartlarının da olduğunu anlıyoruz. Ama bu demek degildir ki Osmanlı toplumsal düzenini toprağa bağlı, tamamen tarımla hayvancılıkla uğraşan bir ekonomiye dayanmaktadır... 
Özellikle 15. yüzyıldan itibaren ipek dokuma alanında birinci şehir konumunda olan Bursa'da dokuma fabrikaları kurulmuştur. (Zaten Osmanlıda sanayi sektörü daha çok deri ve dokuma işlemeciliği alanında faaliyet göstermekteydi.) 


12. Taner Timur, İlkel Feodaliteden Sömürge Ekonomisine, 5.39, İmge Yay.) 
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"Üretim tarzı düzeyinde Osmanlı düzeninin batıdakinden pek farklı olduğu söylenemez. Her ikisinde de üretim güçleri toprağın ufak ölçüde ve ilkel olarak işlenmesi olanağına dayanır. Üretim pazar için olmaktan çok kişisel ihtiyaçlar için ve köylü ailesinin ekip biçtiği ufak işletmelerde yapılmaktadır. 
Bu ufak işletmeye Türk çiftçisi tapuyla tasarruf etmekte ve tasarruf hakkı çocuklarına da geçmektedir. Yani Asya tipinden farklı ve özel mülkiyete hayli yaklaşmış bir tasarruf söz konusudur."03) 

Feodal dönemin en geçerli unsurlarından biri olan köylünün devlet için ekstradan üretme zorunluluğu batıda olduğu gibi Osmanlı için de geçerliydi. Bu tamamen köylünün genel üretiminin dışinda bir üretimdi. Bu üretimin kapasitesi köylünün ekonomik durumuna göre farklılık göstermekteydi. "Kimi köyler arpa pirinç tedarik etmek, kimisi at deve yetiştirmek, seyyar amele taburları kurmak, kale inşaatı su yolları yapmak için emre hazır ameleler bulundurmak zorundaydılar."'49 

Dar alanda gelişim gösteren Osmanlı ekonomısı,başlı başına bir feodal ülke özelliği içinde olmamıştır. Osmanlıda bu girişımcıi sınıfın yokluğu, finans-sektöründe de kendini göstermiştir. Osmanlı toprak yapısı tamamen batıdaki gibi feodal değildir. 
Çünkü Osmanlı toprak yapısı geleneksel İslam kültüründen son derece etkilenmişti ama bu etkileşim Osmanlının kendi özgünlüğünü ortaya koymasına engel olmamıştır. 

Belki şu daha doğru olabilir: Osmanlıda Avrupa'dakı gibi bir burjuva sınıfının olmaması, devletin (Cumhuriyetin yeni kurulduğu zamanlarda olduğu gibi) bu girişimleri kendi desteklemek zorunda kalması ve bunu da tam anlamıyla başaramaması Osmanlı toplumsal düzenini feodal bir tarzda görme eğilimini 


13. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Dün Bugün Yarın, 5.2, cik 1, 1971, Bilgi yay. 

14. Sencer Divitçioğlu Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Koz yay. 
2.baski 5.87, 1971 
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doğurmuştur. Batı standartlarına göre belki feodal sayılabilecek zihinsel argümanla düşünebiliriz. Ama her ne olursa olsun bizler Osmanlıyı ne tamamen feodal bir yapılanma içinde düşünebiliriz ne de A,TÜ.B.'ü tam manasıyla karşılayacak bir toprak düzeni içinde algılayabiliriz. 

“Marksist tarihçilerin bir kısmı Osmanlı sosyal yapısının tarihsel ilerlemenin marksist şema içinde fodal döneme tekabül ettiğini ileri sürerken, diğerleri özellikle Fransa ve Türkiye”deki marksist iktisat tarihçileri A.T.LÜ.T ile Osmanlı sistemi arasında benzerlik kurmuşlardır. Ne var ki kırsal alanlar ve kent merkezleri arasındaki ilişkiler üzerinde olduğu kadar, lokal ve uluslararası ticaret üzerinde yapılan araştırmalar da göstermiştir ki, klasik A.TÜ.T kavramındaki geçim ekonomileriyle baskıcı otokraşik köylü toplulukları kavramı Osmanlı İmparatorluğu özellikle Anadolu ve Balkanlar'da bulunan sahil topraklarının bir çoğu için geçerli ve makul bir açıklama tarzı olamaz. Açıktır ki klasik dönem Osmanlı sosyo ekonomik yapısı Ortaçağ Avrupası'ndaki feodal yapıyla modern Avrupa'nın kapitalisi-merkantalist dönemlerinden farklı bir yapıdadır.”05) 

Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi sınırları göz önünde tutulduğunda geniş bir coğrafyaya yayılmış bu sınırlar dahilinde tek tip bir üretim biçiminin bulunduğunu iddia etmek bilimsel olmaz. Konuya Marksist çevrelerden hatta dar anlamdaki örgütlenmelerden baktığımızda bile kesin olarak belirlenmiş bir üretim biçimine rastlamıyoruz. 

1858 yılında çıkartılan yasayla Osmanlı toprakları beş ana 
gruba ayrılmıştır. Bu yasa birçok sorunu beraberinde getirmiştür. Topraklar tek bir kişinin elinde olmaktan çıkarılmış, kişinin sosyal durmuna göre tanzim edilmeye başlanmıştır. Toprakların 


15. Halil İnalcık, History: A Reiew social and Economic History of Turkey 
1071-1920, Hacettepe University, 1977 
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birden fazla kişinin elindeymiş gibi gösterilmesi, birden çok kişinin üzerine kayıtlı olması ve kiraya verilmesi eskiye oranla daha fazla kargaşa yaratmıştır. Bu kargaşa zamanla yeni bir sınıfın, toprak ağalarının doğmasına neden olmuştur. “Tapu kayıtları büyük malikane sahiplerinin ve onların muhasebecisi durumundaki devlet memurlarının hesap defterleri haline gelmiştir. 
Ferağ ve rehin işlemleri artık her allahın günü hatta mülk sahiplerinin haberi olmaksızın"(6 yapılır hale gelmiştir. 

Şevket Pamuk, Osmanlının içinde bulunduğu durumu Oğuz Oyan'la girdiği polemikte şöyle dile getiriyor: "Hem evrensel olarak tanımlanan bir feodalizm kategorisi hem de kitapta belirttiğim gibi Asya tipi üretim tarzı kavramı bu “mesele'ye tatmin edici bir yanıt oluşturmamaktadır."A” Pamuğun burada bahsettiği “mesele” Osmanlı toprak yapısıdır. 


16. Stefanos Yerasimos, Az gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge yay. 5.297 
17. Onbirinci Tez, Sayı 9, Alan MER, Şubat 1989, 5.277, (Üretim tarzı ve karşılaştırmalı tarih) 
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7. BÖLÜM 


y” SANAYİ DEVRİMİ SÜRECİ VE 
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞİNİ 


Sanayi Devrimiyle birlikte kapitalizmin gelişmesi hız kazanmış, kapitalist üretim ilişkileri toplumun her kademesine enjek- te olmaya başlamıştır. Kapitalizmi yaratan üç temel noktanın Sanayı Devriminden sonraki süreçte oluştuğunu görüyoruz. 

Kapitalızmi yaratan temel noktalardan birincisi ihtiyaç fazlası üretim, ikincisi işgücü, üçüncüsü de paranın kullanım alanı- nın genişlemesidir. Kapitalizm bu öğelerin birleşmesinden oluşur. Diğer gereklilik arz eden unsur olan sermaye birikimi de merkantalizmle sağlanmıştır. Manifaktör üretim biçimi sermayenin oluşum sürecinde embriyo görevi üstlenmiştir. Makineleşmeyle birlikte manifaktör üretim biçimi tasfiye edilir. Çünkü manifaktör üretimde insanın el emeğiyle, kol gücüyle yaptığı işler artık makineler tarafından yapılmaktadır. 

"Aletle birlikte, işçinin onu kullanmadaki becerisi de makineye geçer. Aletin iş yapma olanağı, insanın emek gücünün zorunlu sınırlamalarından kurtulur. Böylece manifaktördeki iş bölümünün dayandığı teknik temel yıkılmış olur. Manifaktörü belirleyen uzmanlaşmış işçiler arasındaki kademeleşme- nin yerini, otomatik fabrika yani makineyi kullananlar tarafından yapılan her türlü işin bir ve aynı düzeye indirilmesi ve eşitlenmesi eğilimi alır." 


(1) Kapital, Cilt 1, 8.432 
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Bundan sonraki süreç üretimin büyük fabrikalara taşınmasıyla oluşan işçi sınıfının doğuşuyla devam etmiş ve daha sonra paranın tüm dünya genelinde bir sirkülasyona tabi kılınmasıyla kapitalizm kabaca yol almaya başlamıştır. Kapitalizmle birlikte işgücünün alınıp satılan bir meta haline gelmesi, toplumsal yapıda daha önceden varolan ve tamamen derebeyine, toprak ağasına, efendisine kol gücüyle çalışan kesimin en azından emeğini kime satacağı tercihini ortaya çıkarmıştır. Brizon buna istinaden “Ticaretin ruhu sanayi sanayinin ruhu özgürlüktür" demiştir. 

Sanayi Devrimi emeğini kayıtsız ve zorunlu olarak satan ve bunun karşılığında ancak karnını doyurabilen kesime kısmi de olsa bir özgürlük alanı yaratmıştır. Sadece karın tokluğuna çalışan serfler, köleler sanayiyle birlikte emeklerini satarak bir deger elde etme olanağı bulmuştur. Daha sonra toplumsal hiyerarşide bir sınıf olma özelliği kazanan bu kesim kapitalist ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. 

Kapitalist ekonomi, yeteri kadar ve sadece kendi ihtiyacı için üreten bir düzenekten, tamamen fazlalık üreten bir düzenegin temsilcisi olmaya başlamıştır. Kapitalizm 1860'lardan sonra uluslararası firmaların faaliyetleri sönucunda ileri bir seviyeye ulaşmış, banka ve sanayi sermayesinin birleşmesiyle 1890'larda olgunluk evresine varmıştır. 1900'lerden sonra ise sermayenin tekelleşmesiyle kapitalizm Lenin'in ifadelendirdiği gibi Emperyalist bir aşamaya evrilmiştir. Kapitalist ekonomi meta ihracın- dan çok sermaye ihracına yönelmiştir. 

Sanayi Devriminde, yönetim ve üretim ilişkilerinde meydana gelen değişimle bir sermaye birikiminin oluştuğunu belirtmiştik. Sanayi Devrimiyle birlikte bedensel emeğin yerini alan mekanikleşme, beraberinde hiyerarşik ve otokratik bir yapılanma olan fabrika atmosferini de getirmiştir. Bu süreç, insanın kendini sosyal anlamda ifadelendirme çabasını da engelleyerek, itaat ve kontrol altında tutulabilecek bir insan profili yaratmayı amaçlanmıştır. 
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Sanayileşme başta, birçok el uğraşının ortadan kalkmasına yol açmış, küçük üretim alanlarını özellikle ortaçağın kendine özgü ev içi üretim biçimini ortadan kaldırmıştır. Fabrikasyon üretimde, metalaşan insandan daha fazla nasıl yararlanabilirim hesapları yapılırken, insanın kendisine yabancılaşma süreci gözardı edilmiştir. 

Sanayi Devrimiyle beraber, diyebiliriz ki insanın değersizleşme süreci de başlamıştır. İnsanları tek tipleştiren bir anlayışla, herkesi birbiriyle eşitleme mantığına gidilmiştir. Sınıf olgusunun, daha altına inersek; birbirine benzeyen ya da, işe benzetlen insanlar yaratma isteği, fabrıka üretimini kolaylaştırsa da, dış dünyada yaratıcılığı ve özgürlüğü kısıtlamıştır. Max Scheler, böyle bir bakış açısının bireysel olmayı engellediği vurgusu yaparken haklıdır. Fabrikada benzeştirilen insanlar giderek bu benzerliklerinin içine sıkışıp kalırlar. 

Sanayi Devrimiyle oluşan bu fabrikaların, çalışan işçilerin, potansiyel rotatif olduğu vurgusu yapılmış, daha önemlisi uyuşmuş, benzeşmiş ve kontrol altında tutulan bir kitle yaratma istegi, bazı “bürokratik sosyalistler”ce de benimsenmiştir. Sanayı Devriminin bütün bu çarpıklığı, “sosyalist düşün” içinde de benimsenmiş ve bu sürecin, ileride sosyalizme evrileceği vurgusu yapılmıştır. Bu anlayış daha sonra kimi sosyalistler tarafından oldukça kabul görmüş ve köylülük zorla kolektivist bir tarzda örgütlenerek kalifiye işçi olmaya zorlanmıştır. 

Endüstrileşmenin ülkelerine fayda sağlayacağını düşünen ve hatta bunu kapitalistlerden çok daha ateşli savunan bazı “sosyalistler” bu uygulamalar neticesinde olumsuz durumlarla karşılaşmışlardır. Sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfının göreceli olarak artacağını düşünen ve bunu da potansiyel bir sosyalist altyapı yaratacağını düşünenler sosyalizmin çekirdeğini oluşturduguna inandıkları işçi sınıfına benzetmeye çalıştıkları köylülerin ve beraberinde yanlış sanayileşmenin gazabına uğramışlardır. 
Batı Almanyalı bir devlet yöneticisinin Doğu Almanya'nın yıkılışında "kendilerini bir muza teslim ettiler” sözleri gelinen aşamayı özetlemektedir. | 

Sanayileşme insanlığın hümaniter yanının gelişiminin önünü tıkamıştır. Bu olgu, kapitalizmin Sanayi Devrimi süreci sonunda büyümesiyle ıspatlanmaktadır. Hiç kimse kapitalızmin insani öze yakın bir anlayışla varlığını sürdürdüğünü söyleyemez. 
Taylor'un getirdiği yaklaşımlar sanayileşmenin insanlar üzerinde meydana getirdiği tahribatı görmemiz için yeterlidir. Taylor, düşünceleriyle var olan bu mekanizmayı daha sağlıklı ve amaçlarına daha kolay ulaştırmak için bir çaba harcıyor, bu çabayı sarf ederken fabrika tarzı bir yaşam kültürünün, ınsanlar üzerinde kurduğu otoriteyi de sıkılaştırıyor. 

Taylor insan zekasını üretimin sürekliliği ve güvenliği için geri plana itiyor. Geri plana itmekle kalmayıp, onu yok etmek için elinden geleni yapıyor. Taylor işçinin, yaptığı faaliyetle, düşünsel üretimini engellemek için, işçilere basma kalıp işler verilmesini öneriyor. (Sadece düğmeye basmak gibi.) İşçilerin doğrudan üretime müdahil olmasını istemiyor. 

Taylor, fabrikasyon bir insan prototipini, içselleştirmeye yardımcı olacak bir etken olarak da parayı motivasyon unsuru olarak kullanmayı öneriyor. Taylor'a göre işçiyi daha da genelde insanı motive eden, tek bir araç vardır. O da paradır. Eğer, bir insanın parasını gününde ödeyip, onu para karşılığında iş, iş karşılığında para denklemine oturtursanız sorun ortadan kalkmıştır. 

Taylor'un bu yaklaşımı bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Bu yaklaşımı da parayla iş arasında kurulan denklem, Pavlov'un deneyinde köpeği ete (bağımsız değişken) şartlandırdığı anlayışın ta kendisidir. Taylor insanın para karşılığında satın alınabileceğini ve her türlü işin yaptırılabileceğini savunmaktadır. 

Bir örgüt yapısında denetim kuralları en önde gelen etken olmalıdır diyen Weber'e göre çalışanlar disipline edilmelidirler. 
Sürekli olarak kontrol altında tutulmalı ve üstlere itaat etmeleri sağlanmalıdır. Taylor, her şeyi paraya tahvil ederek, insanı insan yapan yönlerini bir kenara bırakıp, insanın zaaflı benliğin- den hareketle onu daha iyi idare edebileceği mantığından hareket etmiştir. Weber ise çalışanları, hastalıklı bir insan gözüyle değerlendirmiştir. İşte Sanayi Devrimi ve kapitalizm olgusu böylesi bir içiçeliği barındırmaktadır... Ama hiç kimse iyinin daha iyi olmasını reddedemez. 

Bu açıdan bakıldığı zaman Sanayi Devrimi, hem maddi dünyamıza getirdikleri hem de manevi dünyamıza bıraktığı izler dolayısıyla önemlidir. (Ve hatta moda bile Sanayi Devrimiyle ortaya çıkmıştır diyebiliriz). 

Organizasyondaki kapalı sistem yaklaşımının benimseyen bu iki iktisatçı, organizasyonun dış çevreyle ilişkisini adeta yasaklayan ve örgütün kendi içinde kendisini yenileyebileceğini savunmuştur. Dış çevre unsurunu önemsemeyen bu iktisatçıların bugün nasıl yanıldıklarını, organizasyonların dış çevre unsurlarını birincil etken olarak almalarında görüyoruz. Evet, bugünden bakıldığında insani değerlerin daha fazla ön plana alındığı görülüyor. Fordist yönetim tarzının daha da üstünde seyre- den bir durumdayız. Artık fabrikaların işçilerini ortak olarak gördükleri bir dönemdeyiz. Gelişmiş ülkelerde fabrika sahipleri işçilerini elüstünde tutup şirketlerini bir aile olarak görmelerini isüüyorlar. Şu bir gerçek ki mekanikleşme artık insan doğasına şırınga edilmiştir. Bir kısım değerler ne yazık ki kaybedilmiştir. 
Zaten kaybedilen bu değerlerin yeniden yerine konamaması beraberinde postmodemnist olguyu getirmiştir. 

Bürokratik Sosyalizmin çöküşü, kapitalizmin bekleneni vermeyişi insanları bir belirsizliğe itmiştir. O belirsizlik gününü yaşama, anı kurtarma olarak karşımıza çıkmıştır. Çok enteresan bir şekilde sanayileşme, fabrika ve çalışma alanlarında kolektivist üretimi doğururken, sosyal hayatta bireyselliği ve egoizmi pekiştirmiştir. İnsanlar yalnızlığa itilmiştir. Köylülükle var olan gönüllü birliktelik (buna Anadolu kültüründen imece usulünü verebiliriz) zorunlu birlikteliğe dönüşmüştür. 
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Sanayı Devriminden sonraki süreçte silah sanayisi ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip olmuş ve sanayinin militerleşmesi başlamıştır. Bugün için gelişmiş ülkelerin ekonomuileri- ne baktığımızda silah üretimi ülke ekonomilerinin büyük bir kısmını teşkil etmektedir. “ABD'nin 500 büyük şirketinin kâr oranları 1960'da 9.1, 1962'de “08.3, 1968'de Yol1 olmasına karşın aynı yıllarda ABD'nin en büyük 15 silah tekelinin kâr oranları sırasıyla, 31.1 ve 9016.2'dir."(D Bu oran yıllar itibariyle giderek büyümüştür. Üretilen bu silahlar genellikle 3. 
Dünya Ülkelerine satılmakta ya da dünyanın belli yerlerinde kullanılmak için saklanmaktadır. ABD başkanı George W. Bush 
bir brifing sırasında “elinin altında balistik füzelerle yüklü 5 
bin 4oo nükleer savaş başlığı uçaklardan atılmaya hazır bin 
750 nükleer bomba ve 1670 taktik nükleer silah olduğunu öğrenmiş ve hayretler içinde kalmıştır.”3) 

İnsanlık tekerleğin icadından bu yana gelebileceği en son noktaya ulaşmıştır. Tüm insanlığı yok edecek, yeryüzünde yaşamı sona erdirecek silahlar üreten bir teknolojinin artık ınsanlığa vereceği pek bir şey kalmamıştır. İnsanoğlu, kendi yaşamını sona erdirecek bir düzeye erişmişse burada durup düşünülmelidir. Sanayi Devrimiyle birlikte, merkezi otoritenin sınıflar arası tabakaların üstünde bir baskı unsuru olma-niteliği kazandığını görüyoruz. Bu baskı yöntemi giderek daha sistematık ve 1deolojik bir hal almaya başlamıştır. 

Sanayi Devriminin getirdiği yenilik ulus mantığını zedelemiştir. Ulusların yavaş yavaş sınıf, bölge, inanç olarak alt bilinçlere ayrılmasına yardımcı olmuştur. Bu ayrılıklar zamanla merkezi otoritenin taraf olmasını dayatmıştır. Bu durum merkezi otoritenin elindeki gücü, tarafının lehine kullanmasına neden olmuştur. Merkezin, çevreyi sürekli olarak potansiyel bir tehdit 


(2) Ekonomi Politiğin Temetleri, May Yay., 1976, s.660 
(3) Kara Toprak, Sosyal Ekoloji Gazetesi ekim 2002 sayı 4 
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olarak algılaması, iktidarı paronayak bir hale getirmiştir. Bu paronayaklık halı, totaliter rejimlerin gelişmesine öncülük etmiştir. Ve iktidarlar statükolarını korumak için militerleşmeye başlamıştır. İçerde kolluk kuvvetlerinin sayısını artıran iktidarlar dışarıya karşı da ordularını sürekli olarak sılahlandırmaya başlamışlardır. 

İkinci Dünya Savaşının acıları yeni yeni sarılırken, Einstein'e sormuşlar; "Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olacak?" Einstein hiç duraksamadan cevap vermiş; "Üçüncüyü bilmem ama dördüncüsü oklar ve yaylarla olacak." Einstein haklı, öyle bir sürece gidiyoruz. Hukuk, ekonomi, tıp ve diğer alanlarda insanlık kalıpları yıkarak, eskinin kurallarını yenisiyle değiştirdi, deforme etti. Sormak lazım: Yamyamlığın, insan eti yemenin suç olmadığı bir dünyaya ne zaman ulaşacağız? Elimizdeki fotoğraf böylesi bir duruma çok da uzak olmadığımızı gösteriyor. Sanayiyle yabanileşen insanlık, akbabaları kıskandırırcasına hemcinsinin sonunu hazırlamaktadır. 

Kopyalama tekniğiyle Dolly'i üretenler acaba ne zaman insan kopyalayacaklar? "Dolly olayının ortaya konuşundan sonra; dünyanın her yanında insan klonlamasını yasaklayan, yasalar gündeme geldi. ABD Başkanı Clinton insan klonlama deneyleri üzerine bir morotoryum düzenledi. Pek çok yerde insan klonlama deneylerinin yapılması yasaklandı. Klonlamanın, doğacak çocuk üzerinde hâlâ bilinmeyen fiziksel riskleri olabileceği göz önüne alınırsa bu durum hiç de mantıksız değil." 

İnsanlık Sanayi Devrimiyle bir kırılma yaşamıştır. Bu kırılma etkilerini her alanda göstermektedir. 


(4) Bilim ve Teknik, sayı 391, Haziran 2000, s.43 
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7.1. KÖYLÜLÜK, SANAYİ DEVRİMİ 
VE KAPİTALİZM 


Sanayı Devrimiyle birlikte büyük fabrikalar kurulmaya başlayınca yerleşim yerleri de bu fabrikaların yakınlarına taşındı Göç eden insanlar bu fabrikalara yakın yerlerde oturmaya başladılar, Bu göçler büyük oranda köylerden oluyordu. Köylü nüfusu giderek fabrikaların olduğu yerlere akın ediyordu. Bu göç dalgasi zamanla artarak devam etmiş ve bugünkü şehir kültürünü oluşturmuştur. Bu göçlerle birlikte köylü nüfusu azalmıştı, aslında bu azalış olumlu değildi. Köylülerin topraklarını bırakarak işçi konumunda çalışmaları fabrika sahiplerine yarıyordu. 
Köyden göç edenler ucuz iş gücü yaratırken, kapitalizmin gelişimine de bilinçsizce katkıda bulunuyorlardı. Köylünün üreterek elde ettiği kâr kapitalizmin gelişimini engelliyordu. Özellikle büyük toprak sahipleri bu kârı misli mıslı kazanıyordu. 

Toprak sahibinin veya küçük bir köylü üreticisinin kârı, nasıl olur da fabrika sahibinin kârıyla çatışır? Herşeyden önce kapitalızm tarımsal üretim ilişkilerinde çok daha yavaş ilerler. 
Sermayenin azalışı ve birikimi tarımsal ilişkilerde daha yavaştır. Tarımsal ilişkilerde küçük üreticinin, diğer esnaf ve atölye sahibi gibi parayla ilişkisi de çok daha sınırlıdır. İflas etmesi gibi bir durum söz konusu değildir ya da tekeller tarafından yok edilme olasılığı. Örneğin, süpermarketlerin açılışıyla bir bir kepenk kapatan bakkalların durumu gibi. 

Tarımsal ürünün değerinin belirlenmesiyle, sanayide üretilen mamülün değerinin belirlenmesi arasında temel farklılıklar vardır. Tarımsal ürünün değeri iki şekilde belirlenir. Birincisi toprağın verimine göredir. Burada ürünün değeri en verimsiz toprağın mahsulü baz alınarak belirlenir. ”...farım ürünlerinin, üretim fiyatı ortalama nitelikte bir toprak üzerindeki, üretim giderlerine göre değil, tersine en kötü nitelikte bir toprağa ve yine ortalama değil en elverişsiz ulaştırma koşullarına göre 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belirlenir.'"(© Böylelikle verimli toprağın değeri artmakta, toprağın değeri arttıkça üründen elde edilen kâr da artmaktadır. Bu nedenle ellerinde geniş araziler bulunan toprak sahiplerinin kârı çok daha fazla olmaktadır. Fiyatları da bu geniş toprakların sahipleri belirledikleri için tekel durumundadırlar. 

Toprağın işleyenlerin kârı, doğal olarak sanayide üretilen mamüllerin hammaddeleri olduğu için fiyatların yüksek olması sanayiciyi olumsuz yönde etkilemekte ve sanayicinin kârını azaltmaktadır. Şöyle ki sanayici hammaddeyi yüksek fiyattan alınca, mamulünü satabilmek için fiyatını yüksek tutacak, bu da onun kâr marjının azalmasına neden olacaktır. 

Yine tarımsal üretimin fonksiyonel olarak işlerini artırması kapitalist üretici için olumlu birşey değildir. Çünkü, ucuz işgücü genellikle köylerden karşılandığı için, köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin, gelirin iyi olması ve hayat standardının yüksek olması onun ucuz işgücü sahibi olamayacağını gösterir. Sektörde yığılma olmayınca, kapitalist üretici, işçileri fiyatta birbirine kırdıramayacak ve işçilerin isteklerini kabul etmek zorunda kalacaktır. 

İkinci olarak ürünün kalitesi artıkça, ürünün değeri de doğru orantılı olarak artacaktır. Her iki olgu, sanayileşmenin aleyhinedir. Bu yüzden tarımsal üretim dünyanın her yerinde kontrol altina alınmıştır. Bugün evlerimizde yediğimiz birçok sebze, meyve labaratuvar ortamında üretilmektedir. Ve ne acıdır ki bazı ülkelerde, şehirlerde kurulan ve köylülerden getirilen ürünlerin satıldığı pazarlar yok olmuştur. Bazı şehirlerin köylerinde yaşayan köylüler, ihtiyaçlarını şehirlerde bulunan alışveriş merkezlerinden karşılamaktadırlar. 

Gelinen noktada köylü üreticisinin kolları ve ayakları bağlanmıştır. Kapitalizm bir sanayi ideolojisidir. Ve sürekli olarak sanayileşen toplumu savunur, Sanayi toplumlarında, çalışanlar aldıkları ücretlerle yaşamlarını devam ettirirler. Alınan bu üc- 


5. Karl Marx ve Doktrini, Lenin, Bilim ve Sosyalizm Yay. 1990, 5.35) 
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retlerin bir kısmı ev kirasına, bedensel ihtiyaçlara, ulaşıma, kısacası çeşitli alanlara dağılır. Ve çalışanlar birbirleri üzerinden para kazanırlar. Örneğin, fabrika işçisi aldığı maaşla evine marketten ekmek vb. küçük ihtiyaçlarını alır. Markette akşam eve giderken kasaba uğrar et alır, kasapta yaptığı satışlardan elde etği karla eve giderken pastaneden pasta alır ve bu şekilde paranın dağılımı söz konusu olur. 

Tüketim arttıkça çalışanların para ihtiyacı artacak ve daha fazla çalışmak zorunda kalacaklardır. Bu fabrika işçisi açısından mesaiye kalmayı getirirken, öğretmen için işportacılık, taksicilik gibi yan işlerde çalışmayı gerektirecektir. İktisadın temelini oluşturan arz-talep denklemi de çalışan ücretli kesimin üzerinden dönmektedir. Yukarıda belirtiğim işkollarında çalışanlar kapitalist ekonomilerin arz ve talep dengesini belirler. Kapitalizm yasası gereği bu tip işkollarına ihtiyaç duyar. 

Bu yüzden kapıtalizmin temeli tüketime dayanır ve tüketimin artmasıyla kapıtalızm gelişir. Tüketimi de şehirlerde yaşayan, hayatını belli bir ücret karşılığı çalışarak kazanan, esnaflık yapan, ticaretle uğraşan kesimler yapacaklardır (doktor, işçi, kuyumcu, vb). 

Köylülükte ise bütün bu yazılı olanların yani kapitalizmin temel unsuru olan tüketimin hiçbiri yapılmaz. Köylü işçi gibi ekmeğini marketten, etini kasaptan almaz, sütünü, sebzesini, kısacası tüm hayatını devam ettirecek ürünleri kendisi üretir. Diger ihtiyaçlarını da. Sanayi toplumunun geliştirdiği şehir insanı gibi değildir. İşine gitmek için benzin almasına gerek yoktur. 
Apartman hizmetlisi için aldat vermek zorunda değildir. Lüks tüketimi yoktur. Bu yüzden köylülük kapitlalizmin gelişim yasalarına her açıdan ters düşer ve onun gelişimini engeller. 

İnsan ilişkilerinde şehir insanı yozlaşmıştır. Köylerde yaygın olan imece usulü şehirlerde yoktur. İmece usulü bile kapitalizin gelişimine koyulan taştır. Köylü toplumu, ferdiyetçilik yerine kolektif bir anlayıştan hareket eder.. 
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EK: 


OSMANLI FİNANS DÜNYASI 


“Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz." 


W. Churchill 


Geçtiğimiz aylarda bir çok bankaya el konularak fona devredilmesi piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu olay sadece finans piyasalarını değil bu bankalarda mevduatları olan küçük tasarruf sahiplerini de tedirgin etti. Ardından belli başlı birçok banka, doğrudan ya da dolaylı olarak yabancı şirketlere satıldı. Bu satışlar kimi çevrelerce aklı selim bir biçimde değerlendirilirken etrafta kopartılan yaygaranın fincancı katırlarını ürkütmekten çok, suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramadığı ilerleyen zamanlarda anlaşıldı. Bankacılığın amentüsü halktan para toplayarak devletten düşük fiyata uzun vadeli tahvil almak ya da yüksek faizle devlete borç vermektir. Türkiye'de bu durum bankalar açısından çok daha fazla rant sağlayan bir gelir kapısıyken, burjuva kültürünün olmadığı müteşebbis ruhunun yerleşmediğinden kaynaklı bir dizi eksiklikle beraber hasbelkader kapitali elinde bulunduran ve mazisi çeyrek yüzyılı aşmayan, goygoycu bir kaç arsızın basiretsizliği nedeniyle, Osmanlının son dönemlerinde atılan halka dönük ve onun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik banka ve finans anlayışıda yaşanan bu son olaylarla çökertilmiştir. Ve ne acıdır ki bir Türkiye klasiği olarak kurunun yanında yaşta yanmış hiç yoktan yere bazı finans kuruluşlarına "batık banka" muamelesi yapılarak fona devredilmeleri sağlanmıştır. Midhat Paşanın başlattığı ve daha sonra cumhuriyete intikal eden milli bankacılık ve finans anlayışı, yine cumhuriyet döneminde feodal düzenin artıklarından devşirilen sünepeler yüzünden bir milletin birkimi yad'ellere bırakılmak zorunda kalınmıştır. 


OSMANLIDA FİNANS 


Osmanlı İmpartorluğu”nda finans ve bankacılık sektörü yerli tüccarların faizi ve diğer mevdat işlemlerini dinen haram saydıkları için pek bir ilerleme kaydetmemiştir. Osmanlı ekonomisi Tanzimat Fermanıyla girişilen restorasyonda Abdülmecid'in tahta çıkışından bir yıl sonra kağıt paranın piyasalara sürülmesiyle yeni bir döneme evrilmiştir. Bunun nedeni de Osmanlı ekonomisinin daha önceleri yalnızca madeni para ekonomisine dayanıyor olmasıydı. Madeni paranın kullanıldığı ekonomilerin tipik özelliği ise enflasyonun olmayışıydı. 

Abdülmecid döneminde finansman alanında yapılan yeniliklerle birlikte ekonominin seyri daha doğru bir rotaya oturtulmuştur, 1840 yılında Osmanlı tarihinde bugünkü karşılığıyla ilk defa, piyasalara kağıt para (kaimeler)* sürülmüştür. Piyasalara sürülen bu kaimelerin ticari sahada bir değişim değeri teşkil etmesi düşünülmüşsede kaimelerin ömrü uzun soluklu olmamıştır. Kaimeler tamamen kağıt para görevini görüyordu, en küçügü 10 kuruştu ve sıradan alışverişlerde kullanılabilecek bir de- 


*Bu kaimeleri bir açıdan devlet tahvili olarak da değerlendirebiliriz. İlk basılan kaimelerin toplam değeri 6 milyon kuruştu. Daha sonra bu miktar 1.l milyarı bulmuştur. 
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gerdi. Kaimeler piyasada bekleneni vermedi, daha çok madeni para kullanımına alışkın olan halk yeni tanıştığı bu paraları benimseyemedi. Hal böyle olunca piyasada bulunan madeni ve kağıt para arasında fiyat farkı oluştu. Bu durum ekonomide bir dengesizlik yarattı. 

Kaimelerin piyasada tutunamamasının en önemli nedeni banker ve tefeci sınıfın Osmanlı tebası üzeride yaptıkları olumsuz propagandalardı. Osmanlı ya yüksek faizle borç veren bu kişler devletin bu tahviller yoluyla piyasalardan ucuza para toplamsının kendi işlerini sekteye uğratacağını bildiklerinden kaimeler hakkında yalan yanlış söylentiler çıkarmışlardır. Kaimelerin karşılığının altın olmaması” sebebiyle de bu söylentiler başarıya ulaşmış kaimelerin piyasaya sürülmesiyle gösterilen sınırlı ilgi de çıkartılan bu söylentiler nedeniyle iyice azalmıştır. 

Osmanlı iktisat anlayışına hakim olan tradisyonel havanın tebaa üzerindeki etkiside kaimelere gösterilen ilgisizliğin nedenleri arasında düşünülebilir. Esasında bu kaimeler Osmanlı ekonomisini düze çıkartmak için yapılan bir dizi operasyonun bir parçasıydı. Osmanlı böylelikle paranın değerini düşürerek para yaratmaktan kurtulmuş oluyordu. (Altın paraya daha düşük değerli bir maden katarak paranın değerinin düşürülmesi olayı). 
Ayrıca bankerlerden aldığı yüksek faizli kredi yerine piyasaya geri ödemeli tahvıl satarak daha düşük faizle para toplamış oluyordu. Ancak ilk basılan bu kaimelerden sonra Abdülmecid dönemine kadar (1876-1909), bir daha hiç kaime basılmamıştır. 

Kağıt paranın Osmanlı ekonomisine girmesi piyasalarda dar bir çerçevede olsa da değişim sürecini tetiklemiş, bu değişim süreci 1844 yılında yapılan ekonomik reformlarla ivme kazanmış ve neticede ilk Osmanlı bankası olan Bangue de Constantınople "İstanbul Bankası" kurulmuştur. 


*Osmanlı İmparatorluğu geniş bir coğrafi sınırda varlığını sürdürdüğü için bu sınır dahilinde birbirinden farklı ve değerli paralar vardı. 
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OSMANLIDA İLK BANKA 


Bu bankanın ilk resmi Osmanlı bankası olarak kabul edilmesinin nedeni Abdülmecid'in verdiği irâde-i seniyye ile kurulmuş olmasıdır. Bu tarihten önce de Osmanlı topraklarında bir çok banka kurulmuştur. Örneğin 1842 yılında İzmir'de kurulan "Bank of Smyma" İzmir Bankası bunlardan biridir. Ama bunların hiç biri İstanbul Bankası gibi irâde-i seniyye alınarak kurulmadığı için resmi sıfatını alamamışlardır. 

İstanbul Bankasının kurulmasıyla birlikte Osmanlı finans sektörüde oluşmaya başlamıştır. İstanbul Bankası Galata bankerlerinin desteğini alarak Osmanlı Devleti tarafından kurulmuştur. Bu bankanın kuruluş amacı kağıt paranın diğer paralar karşısında değerinin düşmesini engellemekti. Ama bu girişim Kırım Savaşı nedeniyle tam manasıyla hayat bulamadı. 

İstanbul Bankası 1852 yılında kapatıldı. 1856 yılında ise Osmanlı Bankası” “La Bangue Imperiale Ottomane" kurulmuş yeni ortakların katılımıyla birlikte bankanın ismi "Bank-ı Osmanli Şahane" adı altında genişletilerek faaliyetine devam etmiştir. Bu banka Osmanlı finans dünyasında önemli eksiklikleri doldurmuş, Anadolu'nun bir çok yerinde yeni şubeler açılarak bankacılık yaygınlaşmaya başlamış, akabinde 1888 yılında Selanikte “Selanık Bankası" kurulmuştur. 

Bankaların kurulması öncelikli olarak Osmanlı ya kredi veren yabancı tüccarların işine yaramıştır. Böylelikle verdikleri kredilerin alınamaması gibi bir durum ortadan kalkmış oluyordu. Kurulan bankaların hemen hemen hepsi yabancılara aitti ya da ortaktılar. Osmanlı merkez bankası sayılan "Bank-ı Osmanii Şahane'nin merkezi istanbulda olsada esas itibariyle yurt dışında bulunan finans merkezlerince yönetilmekteydi. 


*Bu banka İngiliz ve Fransız sermayedarlarının girişimiyle kurulmuştu. 
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Osmanlı finans sektörü doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde yabancı sermayedarların kontrolünde ilerliyordu. Bank-ı Osmanli Şahane'nin icraatları bir çok Avrupa bankasının Osmanlı topraklarında şube açmasına sebep olmuştur. Özellikle Alman bankaları peşi sıra şubeler açmaya başlamışlardır. Bağdat Demir Yolunu yapan Deutshce Bank bunlardan biridir. 


GELİNEN NOKTA 


Anlaşıldığı üzre Osmanlı finans sistematiği İmparatorluğun yaşadığı değişimle birlikte yabancı unsurların yardımıyla doğup büyümüştür. 11. Meşrutiyete kadar kurulan bankaların hepsi yabancı sermayedarların kontrolü altındaydılar, 11. Meşrutiyetten sonra bağımsız bir finans anlayışı güdülmüştür. Bunun başınıda 1803'te kurduğu Memleket Sandıklarıyla, Midhat Paşa çekmiştir. 

Kapitalist ekonominin can damarı bankalardır, bunu ıyı bilmeliyiz. Ülke ekonomisine yön veren sektörlerin başında banka ve finans sektörü gelir. Eğer bir ülkenin finans sektörü sürekli olarak çalkantı halindeyse bu durum başta o ülke insanı için bir dezavantajken daha sonra dış merkezli finans çevreleri neznin- de o ülkenin kredi notunun düşmesine neden olur. Bugün Türkiyedeki bankacılık ve finans sektörü hiçte iyi bir nokta da değildir, Diplomalı cahiller bunun bir ayağını oluştururken bir diğer ayağını da Türkiye'de hiç bir zaman oluşamayan oluşturulamayan burjuva sınıfının yokluğu oluşturmaktadır. 

Evet bu topraklarda hiç bir zaman tam anlamıyla bir burjuva sınıfı olmadı. Bu yüzden bu sınıf yerine ikame eden dünün aç gözlü feodal beyleride el attıkları her işte ülke insanına külfet olmaktan geri durmuyorlar. 

Velhasıl Türkiye'nin bankacılık ve finans sektörü girişimci tüccarlar ve sağlıklı devlet düzenlemeleriyle toparlanacaktır, toparlanmalıdır. Buradaki püf noktası özellikle bankacılığın, gelir seviyesi düşük insanlara sunacağı olanaklar genç girişimcilere sağlayacağı avantajlarla birlikte ulusal sermayenin kontrol edilmesinde atacakları adımlardır. 

Aksi halde üç beş zibidinin birbirine peşkeş çektiği krediler ve sabıkalı ilişkiler yumağı devam edecek olursa, önce bankalarımızı yönetmek için çağırdıklarımızı, sonra ülkemizi yönetmeleri için çağırırız haberiniz ola! 


Eski Dergisi, Mart 2003, Sayı: 17 
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Öykü Dizisi 
Sabri Kuşkonmaz / Postallar (Kısa Film Öyküleri) Muharrem Yerli / Bağır öyleyse 
Cüneyt Tekin / Aykırı Yılbato 
Mustafa Çifci / Bahar Aşkı (2. Baskı) 

Mustafa Sancar / Dünya Gözlü Sevgili (2. Baskı) Mustafa Aslan / Nasrettin Hoca'nın Uzay Serüveni (Çocuk İçin) Kemal Adalı / Eniştemiz Coni 
Mehmet Başçı / İsviçre'de Bir Aşk 


Felsefe / Aydınlanma Dizisi 


Cuci Han / Felsefi İntihar ve Ötesi 
Zerdüşt / Avesta "Bölümler" (Çev. Eshat Ayata) 


An Dizisi 


Aysel Firmalı / Sevgiye Sevdalıyım (4. Baskı) 
Cevat Akgönül / Aşağı Bahçe 


- —İ— KORAYAYIN. 


Şiir Dizisi 
Ahmet Selçuk Ilkan / Yakılacak Şiirler (7. Baskı) Ahmet Selçuk İlkan / Ayrılıkların Şairi (13. Baskı) Ahmet Selçuk İlkan / Gitmeler Bana Kaldı 
Rıdvan Aydın / Eylül Bulutları 
Sabri Kuşkonmaz / Paslı Hınçlar Ülkesi 
Sabri Kuşkonmaz / Bir Şairin Balkonda Oğle Sonu Sabri Kuşkonmaz / Olümsüz Resimler Geçidi 
Gülşah Fındık Kara / Uyumayan Acı 
Ozan Öncü / Seyit Rıza ve Pir Sultan'ım Ben 
M. Rızaıssız / Heterodoksit 
Cengiz Aydın / Yaşam Faili Meçhul 
Hasibe Sönmez / Fırtınanın Ortasındaki Yaşam 
Hasibe Sönmez / Yağmurun Gözleri Yaralı 
Hasibe Sönmez / Rüzgârın Islıkları 
Cüneyt Tekin / Ve Damlası Çölse Suyun 
Fahriye Gözen / Bora Için Şiirler 
Mahmut Ayaz / Düşlerime Gömdüm Seni 
Galip Arda / Lulua-Narina Koyu 
Ali Haydar Yıldız / Zeytin Gözlü Kız 
Bülent Kaya / Korarım Gideceksin 
Hasan Savaş / Göçmen Türküsü 
Ahmet Karataş / Yitik Düşler Gibi Zamandan 
Mehmet Başçı / Aşk ve Vatan Özlemi 
Cemal Ünal / Tanrılar Boylamı 
Mehmet Şakar / Geldim 
H. Uluman-N. Uluman / Kardeş Şiirleri 
Zeynel Abidin Şeker / Gaz Lambası 
Veysel Boğatepe / Istanbul'a Kırk Satır 
Ahmet Dümrül / Ayrılık Derin Yazılır 
Ahmet Dümrül / Ateşim Ol 
Hüseyin Demir / Geçmişin Izleri 
Erbay Kara / Seslerin Sesi 
Hüsam Kurt / Her Kar Kırmızı Düşer Ömrüme 
Ahmet Güven / Düşlerimin Gül Şafağı 
Öztürk Tatar / Seni Sonbaharlar Öpmesin 
Dursun Ali Akınet / Suyun Gözü 


GÖKÇEN GÖKSAL 
Ingiliz Sanay 
Devrim 


Öncesi, Sonrası ve Etkileri 


yi 
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1979 yılında İstanbul'da doğan yazarın daha önce 
yayımlanmış Devlete Dair adlı bir incelemesiyle, Ikilem adlı şiir kitabı bulunmaktadır. 


21. yy. insanının yaşadığı en büyük sorunlardan biri 

yabancılaşma sorunudur. Gelinen son noktada mekanikleşen ve otokratik bir yaşam alanına hapsolan insanoğlu giderek kendi varlığını tehdit eden bir sürecin arasına sıkışıp kalmıştır. Sanayileşmeyle başlayan bu sürecin tahribatı zamanla hissedilse de, öneminin halen kavranamadığı ve bu alanda zengin bir çalışma kültürünün yaratılamadığı bir gerçekliktir. Belli çıkarsamalara varmak için geriye dönük bu tip "okumaların" yapılması geleceğin şekillenmesi adına ayrı bir değer teşkil 
etmektedir. Bu çalışmayla birlikte akıllarda kalacak şu soru, geçmişin 4 
gelecek üzerindeki vebalinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. .. . 
YOLUN NERESİNDEYİZ? i 
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